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Türkiye İşçi Köylü Partisi, 30 Ocak 1978 tarihinde Ankara'da kuruldu. 
Kurucuları adına Doğu Perinçek tarafından açıklanan kuruluş bildirisini aynen yayınlıyoruz: 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Kurucuları 
26 -29 Ocak günleri toplanarak Partinin Tüzük ve Programını kararlaştırmışlar ve kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığına vermişlerdir. 

Partimizin kuruluşu, Türkiye işçi hareketinin büyük önderi Mustafa Supl ve on beş yoldaşinın gericiler tarafından Karadeniz'de boğdurulmasının 57. yılına raslamaktadır. Bu olay göstermektedir ki, Türkiye emekçilerinin devrim davasını kan ve zulümle yok etmeye imkan yoktur. TİKP, Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnülerden devraldığı bayrağı Türkiye halkının elinde zafere ulaştıracağını ilan etmektedir. 

Partimizin son amacı sınıfsız toplumu gerçekleştirmektir. TİKP, bu amaca ulaşmak için emperyalizmi, sosyal-emperyalizmi ve ortaçağ karanlığını tasfiye edecek olan milli demokratik devrimi gerçekleştirecek ve işçi-köylü ittifakına dayanan proletarya iktidarı altında devrimi devam ettirerek sosyalizmin kuruluşuna önderlik edecektir. 


Gürümüz dünyası, insanlık tarihinin en bü- büyük sömürücüleri ve zalimleri olan Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerira arasında şiddetli bir rexabete sahne olmantadır. Bütün dünya halkları ile baskı ve tehdit altındaki bütün ülkelerin iki süper devlete karşı tek bir cephede birleşmelerini savunuyoruz. Bu cephe, esas darbeyi daha tehiikeli olan Sovyet sosyal-emperyalistlerine indirmeli ve iki süper devletin kundaklayacağı yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı hazırlıklı olmalıdır. Türkiye halkı, iki süper devletin mezara gömülmesinde üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirecextir. 
Mustafa Kemal'in belirttiği gibi, “Mazlum milletler zalimleri bir gün elbette mahv-ü perişan edeceklerdir " Partimiz işte bunun için mücadele etmektedir. 

Sevgili yurdumuz, bugün bir kargaşalık içindedir. Türkiye, emperyalist işbirlikçisi hükümetlerin teslimiyet politikası yüzünden iki süper devlet -arasındaki hakimiyet mücadelesi girdabına sürüklenmiştir. İşte bu şartlarda izalkımızın bağımsızlık ve demokrasiye kavuşma- 


sı, her şeyden önce iki süper devlete karşı mücadeieden geçmektedir. Bugün önümüzde çözmemiz gereken düğüm,Türkiye'nin dış meselesidir. 

Bağımsız bir Üçüncü Dünya ülkesi olan Kıbrıs'a askeri müdahale ancak şu ya da bu süper devlete dayanarak ve bağımsızlığımızdan yeni tavizler verilerek devam ettirilebilirdi. Bugüne kadar da böyle olmuştur. Kıbrıs macerası vu- gün Türkiye'nin baş meselesi haline gelmiştir. 

Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalede direnmesi Sovyet sosyal-emperyalistlerinin yurdumuzun efendisi olma emellerinden başka hiç bir şeye hizmet etmiyor. Partimiz, Moskova'daki Yeni Çarların Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs'ı bir birine kışkırtan emperyalist politikalarını boşa çıkarmak için kararlı bir mücadele yürütecektir. 

İki süper devlet, Kıbrıs ve Ege'den ellerini çekmelidir. Kıbrıs'ın işlerine hiç bir yabancı ülke karışmamalıdır. Kıbrıs'ın Türk ve Rum toplumları kendi ülkelerinin meselesini barışçı 


(Devamı 3. sayfada) 


Aydın 


Ortaklar'daki komandolar lisemize de el attılar 


ERTUĞRUL GAZİ LİSESİNDE 
SALDIRGANLAR KORUNUYOR 


Faşister son bir umutla, bütün yurtta saldınlarını sirdiriyorlar. Bu saldırılarını 


Ertuğrul Gazi Lisesi pansiyonunda da yürüttüler. 6 Ocak akşamı, devrimci öğrencilerin pansiyonda bulunmayışını fırsat; bilerek, okul idaresi ile işbirliği yapıp, 5 arka- 


daşımızın üzerine saldırdılar. Cengiz Korkmaz'ı zorla yatakhaneye sokup, kapının arkasına ranzaları dayayarak ,komalık hale getirinceye kadar dövdüler. Arkadaşımızı üçüncü kattan aşağı atmak istediler. Ancak, öğrenciler, kararlı bir mücadele sonucu, Cengiz Korkmaz'ı onların elinden kurtardı. Burun 


kemiği kırılan arkadaşımız hastaneye kaldı- 


rıldı, Okulun bahçesinde toplanarak, müdirü istifaya çağırdık. Okul Müdürü Hamit Tos polis çağırdığı halde, mücadelemizi bastıramayınca, bu sefer ordudan yardım istedi. 
Komandolar, jandarma ve polis kordonu altında pansiyonu terketmek zorunda kaldılar. 

Ertesi gin Bilecik Valisi Ramiz Tan pansiyona geldi. Komandoları yemekhaneye sokmasına karşı çıkmamız üzerine, iki arkadaşı- 


28 Aralık günü Ortaklar Eğitim Ensti- 


arkadaşlarımdır" 


mızı yanındaki binbaşı dışarıya attırdı, Kendisi de suçluların cezasını çekeceğini açıkladı. Buna rağmen suçlular yerine, 13 öğrenci arkadaşımız savcılığa çağrıldı. Okul müdürünün ihbarı üzerine de,3 arkadaşımız emriye- te götürüldü. Müdürle konuşmak üzere aramızdan seçtiğimiz temsilcilerden birini de, jandarmalar götürdü. öğrencilerin toplu olarak bunu protesto etmesi üzerine, jandarmalar bizi dipçiklemeye başladı. Bunu protesto etmek için bütün öğrenciler vali konağına gittik. Bu sırada polisin saldırısına uğradık. 

9 Ocak ginü vali, "hava şartları bozuktur” 
bahanesiyle Bilecik'teki orta dereceli okulla- 


“rı kapattı. 


Biz öğrenciler okulumuzu ve pansiyonumuzu kapatmak isteyen faşistlere izin vermeyeceğiz. Daha önce arkadaşımız Gürcan Günay a saldıran faşist Recep Eker hölâ okuldayken, arkadaşımızı okuldan atmaya Çâ-Iştılar, Saldırganların cezalandırılmasını istiyoruz. 

Ertuğrul Gazi Lisesinden Bir Grup Öğrenci 


diyerek komandoları 


tüsinden gelen bir grup komando, lisemiz- de olay çıkartmak istediler, Böylece okulumuzu kapattırmak istiyorlardı. Öğrencilerin kararlı durması sonucu, kaçmak zorunda kaldılar. Olayı öğrenen kaymakam, lise müdürünü arayarak “birkaç öğrenciyi okuldan at” diye talimat vermiş. 

31 Aralık günü ise, gene Ortaklar'dan 
gelen komandolar pansiyonu muza girdiler. 
Öğretmen Mehmet Erfidan “gelen benim 


Elazığ 


kovmamıza engel olmak istedi. "Burada gezinemezler” diyerek onları kovduk. 
Bazı öğretmen ve muavinler komandoların destekçiliğini yapmakta, onları pansiyona yerleştirebilmek için çalışmaktadırlar. Muavin Orhan Gürün isteğiyle müdür, MHP'li bir hademeyi ahçı yardımcılığına getirerek, ilk adımı attı. 
Söke Lisesinden Bir Öğrenci 


Ekonomi öğretmeni derste Kuran okuyor 


x Ticaret Lisesinde faşist baskılar hüküm sirüyor. Ekonomi ve ahlak öğretmeni, her gun gerici propaganda yapmakta, ekonomi dersinde Kuran okumaktadır. Okulda devrimci öğrenciler tehdit edilmekte, birbirleriyle konuşmaları bile engellenmektedir. Dışarıdan gelen komandoların bir öğrenciyi dövdüklerini gören bir kız arka- 


de, müdür arkadaşımızı tehdit ederek, ağıza alınmayacak küfürler etti, 

Bu şartlarda, bazı maceracılar faşist baskılara göğüs geremeyerek kurtuluşu tasdikname alıp, okuldan çıkmakta buldular. Biz buna karşı çıkarak, önemli olanın okulda mücadeleyi geliştirmek ol- 


Öğrenci velisi 


MC yıkıldığından beri faşistler saldırılarını daha sistemli olarak yürütüyorlar. 10 Ocak günü lisede öğrencilere karşı bir saldırı düzenlediler.Bununla okulun kapatılmasını hedefliyorlardı. Saldırının hemen arkasından, okul idarecileri jandarmayı çağırarak, okulu kapattıklarını açıkladılar. Ertesi gin öğrenciler ve veliler okulun bahçesinde toplanarak, öğrenimin devam etmesini istediler. 
Okulun önüne gelen polis öğrencileri dağıtmak için copla saldırıya geçti. Ancak kitlenin karşı çıkmasıyla gerilemek Zorunda kaldı. Bir öğrenci velisi konuşma yaptı. Ertesi gün tek- 


Adapazarı 


Komandoları 


Haydar Çağları tutukladılar 


rar okula gelmek üzere dağılındı. Öğrencilerin dağılmasından sonra, polis konuşma yapan veli Haydar Çağlar'ı “polise karşı geldin"diyerek gözaltına aldı. Yılmaz, Muhsin ve Ömer adlı polisler, Haydar Çağlara'a karakolda işkence yaptılar. 
Daha sonra savcılık tarafından tutuklanan Haydar Çağlar, halen hapishanede bulunuyor. 
Bu baskılara rağmen, öğrencilerin mücadelesi sonucu okulu ertesi gün açmak Zorunda kaldılar. Öğrenim özgürlüğü, can güvenliği mücadelemiz sürecektir. 


Divriği Lisesinden Öğrenciler 


MHP'li okul idarecileri 


koruyor 


Adapazarı liselerinde, MHP' 
li öğretmen ve müdürler; ilerici, 


yurtsever öğrenciler ve aynı 


zamanda okullardaki işçiler üzerinde katmerli bir baskı uyguluyorlar. Bir öğrencinin üzerine 8-10 tane komando- nun saldırdığı oluyor. Bunlar, müdürlerin koruyuculuğu altında saldırı ve hakaretlerini dirdürüyorlar. Devrimci öğren- 


ciler haklarını aradıklarında okuldan atılmakla tehdit ediliyorlar. 


MC hükümetleri döneminde okullar faşist yuvaları haline 


Kahraman Maraş 
LİSEMİZDE 


dönüştürülmeye çalışıldı. Yurtsever ve demokrat öğretim üyeleri ve idarecilere görevden el çektirilerek, yerlerine kendi adamlarını getirdiler. Adapazarı Dilmen Lisesi Müdürü de, hem faşist eğitimin koruyuculuğunu yapıyor, hem de normal ders saatlerinde dersleri öğretmeyerek, öğrencilere para karşılığı ders veriyor. 
Aynı zamanda okul emekçilerini okuldan atmakla tehdit ederek, tatil ginlerinde bile çalıştırıyor. 

Adapazarlı Devrimciler 


FAŞİST SALDIRIYI 
HALKLA PÜSKÜRTTÜK 


12 Ocak günü MHP'liler lisemize 
bir saldırı düzenlediler. Önce faşistlerin elebaşısı olan Mehmet Bozağaoğlu sınıfta, üstündenbir cop çıkararak, “Komünistlerin okuma hakkı yoktur, komünistlere ölüm" diye naralar atıp öğrencilere saldırdı. Diğer komandolar da saldırıya katıldılar. Birçok öğrenci yaralandı, pek çok öğrenci ve öğretmen de okulda mahsur kaldı. 
Mahsur kalan öğretmen ve Öğrenciler, canlarını kurtarmak için pen- 


- zere camlarını kırarak dışarıya Çık- 


ne geldi. Halkın da desteğiyle komandolar püskürtüldü. Bu faşist tertibi düzenleyenler, MHP'li öğretmenler Saadettin Talay, Mehmet Leblebici ve Murat Bayar ile Mehmet Bozağaoğlu'nun  elebaşılığını yaptığı bir grup komandodur. Olayda komandolar püskürtüldükten sonra Öğrenciler halkla birlikte çarşıya kadar yürüyüş yaptılar. Yürüyüşte faşist saldırı protesto edildi 


Pazarcık L isesinden Bir Grup 
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Sayfa 2 ; 


İm Mm 


Türkiye İşci Köylü Partisi kuruldu 


(Baştarafı 1. sayfada) 


yollardan çözmelidirler. Partimiz, Türk ordusu dahil bütün yabancı askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesini savunmaktadır. TİKP, Kıbrıs halkının milli eşitlik ve özgürlüğün hüküm sürdüğü, toprak bütünlüğüne sahip, egemen, bağımsız ve demokratik bir Kıbrıs için yürüttüğü mücadeleyi desteklemektedir. 


Partimiz, Ege anlaşmazlığının Yunanistan ve Türkiye yararına hakkaniyet temelinde barışçı yollardan bir an önce çözülmesini savunmaktadır. Ege denizi, Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine bağlayan bir barış ve dostluk denizi olmalıdır. 

Türkiye'nin önünde iki yol vardır: Ya Yunanistan'la ve başta Orta Doğu ve Balkan ülkeleri olmak üzere bütün Üçüncü Dünya ülkeleriyle dostluk, ya da Rus sosyal-emperyalistlerine teslimiyet! Sovyetler Birliği'nin "barışçı" bir ülke olduğu hayalleri yurdumuzun geleceği için son derece tehlikelidir. Unutmayalım ki, Sovyetler Birliği'nin Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Türkiye üzerindeki baskı ve tehdidi- nin ağırlaştığı şartlarda yaşıyoruz. 

Bugün yurdumuzun yumuşama ve silahsızlanma masallarına değil, Yeni Çarlara karşı kararlı bir dış politikaya ve milli savunmasını güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Partimiz, öz kaynaklarımıza ve halkın silahlanmasına dayanan bir yurt savunması siyasetini savunmaktadır. Partimiz diğer yandan ABD emperyalizminin Türkiye üzerindeki her türlü baskı, sömürü ve denetimine karşı mücadele edecektir. 
Yurdumuzda tek bir yabancı asker ve üs iste- 


miyoruz. Ordu içinde askerlere uygulanan her 


türlü baskıya, dayağa ve hakarete son verilmelidir. TİKP, süper devletlerin yıkıcı faaliyetlerine ve revizyonistlerin ordu içinde yaymaya çalıştıkları milli teslimiyetçiliğe karşı kararlı bir mücadele yürütecek ve Kurtuluş Savaşımızın devrimci geleneklerini canlandıracaktır. 


Hitler'in izinden giden Moskova Çarları, bugün esas olarak askeri güçlerine dayanarak yayılma politikası izliyorlar. Diğer yandan onlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu güçlüklerden yararlanarak ekonomik, siyasi, kültürel ve diplomatik alanlarda yurdumuza karşı çok yönlü bir taarruza girişmişlerdir. Moskova yöneticileri ekonomimizin kilit noktalarına el atmakta, yurdumuzun elektrik ihtiyacını denetim altına almaktadır. 


"TKP" adını sahtekarca kullanan İsmail Bi-- 


len revizyonist kliği sosyal - emperyalistlerin Türkiye'deki beşinci koludur. Partimiz, Sovyet revizyonistlerini yurdumuzun efendisi yapmaya çalışan bu işçi düşmanı milli ihanet şebekesi ile sonuna kadar mücadele edecektir. 

Partimiz, MC hükümetlerinin kapıları Rusya'ya açma politikalarını burada bir kere daha mahkum eder. Rusya ile "İşbirliği ve Dostluk" perdesi altında saklan teslimiyet anlaşmalarına karşı kararlı olarak mücadele edeceğiz. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği sınırlanamaz. Boğazlar Yeni Çarların savaş gemilerine kapatılmalıdır. 

Bugüne kadarki iktidarlar, emperyalizme bağımlılığın ortaya çıkardığı bütün meseleleri emperyalizme daha fazla bağlanarak çözmeye çalıştılar. Partimiz, bağımsız bir ekonominin inşasında Türkiye halkının yaratıcı gücüne güvenmektedir. Partimizin önderlik edeceği milli demokratik devrim, emperyalist sermayeye el koyacak ve bütün halkın mülkiyetine geçirecektir. 

TİKP, hangi partiden ve hangi görüşten olursa olsun herkesi, 45 milyonluk Türkiye halkını iki süper devlete karşı sımsıkı birleş- 


meye, milli bağımsızlığımızı ve devlet egemen- 


liğimizi savunmaya çağırmaktadır. Partimiz, bütün halkı birleştirecek olan yurtsever cephenin ancak halkın özgürlüğü ve demokrasi temelinde kurulabileceğini savunur. 


Her gün yeni bir cinayet işleyerek ellerini kana bulayan Kontrgerilla faşistleri ve Türkeş'in komandoları ülkemizin başına bela olmuşlardır. Bunlar, iki süper devlete karşı mücadelenin biricik güvencesi olan halka saldırarak yurdumuzun düşmanlarına hizmet etmektedirler. Bunlar, azgın bir toprak ağa- 


.Sı politikası gütmekte, milliyet ve mezhep ça- 


tışmalarını körükleyerek halkı bölmekte ve Türkiye'yi zayıf düşürmektedirler. Bugün halkın can güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamanın, böylece milleti birleştirmenin yolu Kontrgerillaya ve MHP'ye karşı geniş halk yığınlarını mücadeleye sevketmek ve faşizmle kesin bir hesaplaşmaya gitmektir. 


Bazı sahte"solcu" grupların Kontrgerilla ile aynı siyaseti izleyerek CHP hükümetini baş düşman ilan etmeleri doğrudan doğruya faşizme hizmet etmektedir. Partimiz, bugün "fa- 


'şizme karşı mücadele" adı altında yapılan ba- 


şıbozuk maceracılığın ve bireyci terörün kesinlikle karşısındadır. Bugün sağa sola bomba atmak, banka soymak, adam kaçırmak, adam öldürmek gibi sorumsuz eylemlerin devrimcilikle hiç bir ilgisi yoktur. Maceracıların bu tür eylemleri artık halk düşmanı bir karakter kazanmış ve Kontrgerillanın eylemleriyle birbirine karışmıştır. Partimiz, faşizme ve Kontr- 


“gerillaya karşı geniş yığınları aktif mücadele- 


ye seferber edecektir. 


can enliğine kavuşmasını ü önemli bir meselesi olarak görmektedir. Hangi görüşte olursa olsun cebinde öğrenci kimliği olan herkes can korkusu olmadan okuluna serbestçe gidebilmeli ve öğrenim görebilmelidir. Bütünüyle yurtsever olan gençlik kitlesini bölen politikâların karşısındayız. Öğrenci kitlesine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Gençlik içindeki bütün meseleler ikna yoluyla ve serbest tartışma ortamı içinde çözülebilir. Gençlik meselesinde çıkar yol öğrencileri siyasetten uzaklaştırmak ve polis tedbirlerini artırmak değil, gençliğe en geniş özgürlüğü sağlamaktır. Gençliğin buna hakkı vardır, çünkü ülkemizin geleceğini temsil etmektedir . Bütün gençliği, can güvenliği, öğrenim özgürlüğü, demokratik bir eğitim için ve iki süper devlete karşı sımsıkı birleşmeye çağırıyoruz. 


Partimiz, halkın özgürlüğü ve demokrasi için mücadele ediyor. Türkiye halkı, 141 - 142. 


Maddeleri, bunları icat eden Mussolinilerin yanına gönderecektir. 146. Maddenin sonu da farklı olmayacaktır. Baştan aşağı anti-demokcatik bir kanun olan Siyasi Partiler Kanunu kaldırılmalıdır. Katillerden ve işkencecilerden hesap sorulmalıdır. Genel Af ilan edilmeli, bozuk düzenin kurbanı olan mahkumlar serbest bırakılmalıdır. Cezaevlerindeki baskıya, dayaga ve her türlü zulme son verilmelidir. 

Partimiz, herhangi bir bölgenin veya ırkın diğerlerine hakim, veya diğerlerinden imtiyazlı olmasına karşı mücadele edecektir. Türkiye halkının eşitlik ve özgürlük temelinde devrimci birliğini savunuyoruz. 


Partimiz, işçi sınıfımızın iş güvenliğine, sekiz saatlik işgününe ve genel grev hakkına kavuşması, yaşama şartlarının düzeltilmesi ve lokavtın kaldırılması için mücadele edecektir. 
Partimiz, Sovyet sosyal-emperyalizminin Beşinci Kolu, işçi düşmanı sahte "TKP'" revizyonistlerinin işçi sınıfımızı baskı altına alma 


çabalarını yerle bir edecektir. TİKP işçi sınıfı içindeki baş düşman olan revizyonizme karşı "Kıralım revizyonist zinciri, sendikalar işçinin" şiarını yükseltecektir. İşçi sınıfımızı bölen sendika rekabetine karşıyız. TÜRKİŞ, DİSK ve diğer bütün sendikalara üye olan veya sendikasız bütün işçilerin eylem birliğini savunuyoruz. 


Partimiz, işçilerden, köylülerden, esnaftan, zanaatkardan, memurdan ve milli sermaye sahiplerinden oluşan tüm halkımızın emperyalizmin pençesinden ve ortaçağ karanlığından kurtulması için mücadele ediyor. Partimiz halkın menfaatlerinin yılmaz savunucusudur. Halkımızın Partimiz önderliğinde gerçekleştireceği milli demokratik devrim, yoksulluğa, hayat pahalılığına, her türlü acıya ve baskıya son verecek ve emekçi halkın aydınlık Türkiyesini yaratacaktır. 


Partimiz, demokrasinin temeli olarak köylü- 


nün toprağa ve özgürlüğe kavuşmasını gör- 


mektedir. Demokratik halk iktidarı ortaçağ karanlığını köyden, şehirden ve toplumumuzun her alanından temizleyecek, toprak devrimini gerçekleştirecektir.Bütün ağa toprakları yoksul ve topraksız köylüye bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Angarya, ortakçılık, yarıcılık, | kiracılık, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik vb. yollarla yapılan bütün sömürü ve bagımlılıklara son verilecektir. Köylü yığınları toprak devrimini komiteler kurarak kendi elleriyle uygulayacaktır. Bütün köylüleri Partimiz bayrağı altında mücadeleye çağırıyoruz. 
"Toprak, hürriyet, bütün tefeci ve banka borçlarının: iptali". Şiarımız budur. 


Ecevit hükümetine karşı siyasetimiz, hem dostluk hem mücadeledir. Hükümetin yurdumuzun bağımsızlığından yana olan ve halkın özgürlüğüne hizmet eden her davranışını destekleyeceğiz. Öte yandan iki süper devletle, özellikle Sovyetler Birliği ile uzlaşan, faşizme taviz veren siyasetler izlediği her yerde hükümete karşı mücadele edeceğiz. Ecevit hükümeti, Kıbrıs'tan geri çekilmede, Yunanistan'la dostluk kurmada, Üçüncü Dünya ile birleşmede, Kontrgerillanın üzerine yürümede cesur olmalıdır. O zaman halkın ve partimizin desteğini kazanacaktır. 


Geleceğin aydınlık Türkiyesini yaratacak biricik güç, 45 milyonluk Türkiye halkıdır. 
Hiç bir yabancı kuvvet bunu halkımız adına gerçekleştiremez. Partimiz, bu inançla her türden haksızlığa, zulme ve sömürüye karşı kitle mücadelesinin başına geçecek, Türkiye halkının devrim davasını mutlaka zafere ulaştıracaktır. 


Geniş toprakları ve zengin doğal kaynakları olan bir yurdumuz var. Tarihinde şanlı bir Kurtuluş Savaşı veren halkımız emperyalistler 


` ve zalimler önünde hiç bir zaman boyun eğ- 


memiştir. Ne Amerika ne de Rusya, halkımızın kendisine barış ve özgürlüğün hüküm sürdüğü, bağımsız, demokratik bir yurt yaratmasına engel olamaz. 


Yiğit işçilerimizi, cefakar köylülerimizi, es- 


naf, zanaatkar, memur ve milli sermaye sahip- 


lerini, bugün hangi partiye oy verirlerse versinler, bağımsız ve demokratik Türkiye için birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. 


NE AMERİKA NE RUSYA BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE 


- TİKP Kurucuları adına 
Doğu Perinçek 
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23 Ocak Pazartesi günü toplanan TBMM Bütçe Komisyonunŭa, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülürken, istihbarat örgütleri ve özellikle de Kontrgerilla üzerinde duruldu. Komisyonda konuşan üyeler, bu örgütlerin "devlet içinde devlet" olduğunu belirterek, 

. 12 Mart'tan bu yana birçok sabotaj ve provokasyonun bu ör- 


gütlerce tertiplendiğini anlattılar. 


MİT ve Kontrgerilla hakkında konuşan CHP Erzincan Se- 
.natörü Niyazi Ünsal, "Asker. 
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© KONTRGERİLLANIN VE ONA BAĞLI GÜÇLERİN, SON GÜNLERDE ARTAN CİNAYETLERİNE KARŞI TEPKİLER 


SÜRÜYOR.GÜN GEÇTİKÇE DAHA 
FAZLA İNSAN BU KARANLIK 
CİNAYET ŞEBEKESİNİN AÇIĞA ÇIKARILIP,HESAP SORULMASI İÇİN 
A MÜCADELEYE KATILIYOR. 


TRGERİLLANIN 


SUÇLARI 


PARLAMENTODA 


den ayrıldıktan sonra MİT örgütü içinde görev alan birçok 


, subay ve generalin, ülke barı- 


şını önemli ölçüde sarsacak birtakım çalışmalar içinde bulunduğunu ve tam anlamıyla katılaşmış bir kafa yapısı taşıdıklarını, yazdıkları yazılardan, çalışmalardan bir bir görüyoruz" 
dedi. Ünsal, sözkonusu kişilerin "Özel Savaş Dairesi" ve Kontrgerilla ile ilişkileri konusunda şunları söyledi: 

“özellikle 1967 yılında MİT 
Müsteşarı Fuat Doğu ve ondan 


lenmesi söz konusu değildir. Bu gibi durumların Türkiye'de 


OKTAY EKŞİ: 


“Son ginlerde Bütçe Komisyonunda işte böyle alışmadığımız cinsten laflar edilmeye başlandı .. Sadi Koçaş 'ın yayınladığı anılara dayanılarak 1970 yılında yapılan Berlin Oteli operasyonunun, 1971'deki Elrom olayı ve Meryem Hatun operasyonunun mahiyetinin ortaya çıkarılması istendi. Daha açıkcası bu olaylarda MİT'in veya Kontrgerilla denen örgütün parmağı olduğu ileri 


sirüldü. 


Esasen bu iki örgütün ismi bir sireden beri kamuoyunda tartı- 


görev devralan General M. Cihat Akyol'un bu örgüte önerdiği ve hükümetle birlikte kararlaştırdığı (sol düşünceler ve sol ,girişimler karşısında sağ düşün- 
“ceyi ve gelişmeyi öncelikle öğütlemeliyiz, desteklemeliyiz) şek: lindeki düşünceleri, bu konuda hazırlanıp yürürlüğe konan planları, bu hükümet deşmeli ve açığa koymalıdır." Ünsal, MİT'in olaylarda 'kışkırtıcı ajan' kullanması konusunda ise "Bunlar, bu tarz davranışlar içinde olduklarını bağımsız mahkemelere yaz- 


KONTRGERİLLANIN SUÇLARI BASINDA - BÜLENT ECEVİT: 


"bu konuda sırası gelince, fakat herhalde gecikmeden hükümetimiz gerekli çalışmayı yapacaktır. Hükümet programında belirtildiği gibi .. yetkili makamların denetimi dışında hiç bir kuvvetin, hiç bir organın herhangi bir görev üst- 


ne derece yer aldığı, kısa sürede saptanacak ve ona göre gereken önlemler...alınacaktır. Bunu geciktirmeden yapacağız. Fakat o an gelinceye kadar bir açıklama yapmam söz. 
konusu olamaz." 


(27 OCAK tarihli basın toplantısından) 


şılıp duruyordu. Ömeğin 1 Mayıs 1977 ginü, Taksim Meydanında 


dıkları yazılarla da kanıtlamışlardır. Olayın inkar edilecek, gizlenecek yanı kalmamıştır. Hükümetin bu konuya eğilmesini bekliyoruz." dedi. 

Komisyon toplantısında bir konuşma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Necati Cebe de MİT konusuna değinerek MİT'i (Milli İstihbarat Teşkilatı) "sermaye- nin istihbarat teşkilatı" olarak niteledi ve MİT ile Kontrgerilla arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. 

Daha sonra söz alan CHP İz- 


düzenlenen mitingin bir anda felakete dönüşmesine ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine böyle kısmen karanlıkta çalışan örgütlerin sebep olduğunu Ecevit dahi ima etmişti.. MİT ve Kontrgerilla denilen örgütler, bu kadar tartışma konusu olduktan ve bunca geniş bir kuşku yarattıktan sonra hiç bir hükümet meseleyi görmezlikten gelemez. O nedenle Ecevit hükümeti, iddiaları de alıp siratle aydınlığa çıkartmak zorundadır.” 


(Hürriyet 26 Ocak 1978) 


MEHMED KEMAL: 


"Kimdir devletten ödenek alan, gizli örgütü, Kontrgerillaları yöneten? Sunay - Tağmaç cuntasından bu yana bu örgütler kendi başlarına bu kadar “vukuat” ileyemezlerdi. Arkalarında birileri vardı, onlar gittiler başkaları geldi. Gidenler son af yasasıyla hem aklanarak gittiler, hem de bazıları dokunulmazlık zırhına bürünerek parlamentoya girdi. Kimileri de var ki yüksek kademelerde başka görevde gibi görünüyorlar... 12 Mart tan sonra Kontrgerillayı, komandoları devletten ödenek alan gizli örgütü kimler kullandıysa, cunta hariç bugin de onlar kullanıyorlar. Nihat Erim bun- 


ları kullananların tutsağı olduğunu, Sadi Koçaş el yordamıyla bildiklerini söyleyebilir. Saklamaya gerek kalmadı. 

Bu cuntadan ortada yalnız kalan ve bir bankada Yönetim Kurulu üyeliği yapan emekli general, dokunulmazlığı olmadığı için sorguya çekilebilir. Hükümetin başı Ecevit, bu işleri kotaranlar için” onları çok iyi biliyorum, onlar da kendilerini biliyorlar” diyor. Öyleyse? ...Kolları sıvasınlar ve kimsenin gözünün yaşı- 


na bakmasınlar.” 


(Cumhuriyet 26 Ocak 1978) 


Sayfa 4 


Emekli General Akyol Ecevit'e sağrı yopt, 


mir Milletvekili Süleyman Genç ise konuşmasında, MİT ve Kontrgerilla ile ilgili şunları söyledi. 


"12 Martta başbakan yardımcısı olan Sadi Koçaş anılarında şöyle diyor (ayrıca belki de başbakanın haberi bile yokken yasadışı eylem ve operasyonlara girişildi. Örneğin ,1970'de Berlin Oteli operasyonu, 1971'de Meryem Hatun operasyonu) Berlin 
Oteli operasyonu ne “j? Burada hangi canlara kıyılmiştır? Bunları öğrenmek istiyorum. Nedir 
Meryem Hatun operasyonu? Bu operasyonda kimlerin canına kıyıldı, kimler yargılandı? Koçaş anılarında Elrom olayının resmi yolsuzlukların tipik bir örneği olduğunu belirtiyor." 


Süleyman Genç devamla, 
1965 yılında Amerika'da hazırlanan "Ayaklanmayı pastırma 
Hareketi" adlı bir yapıtın Türkiye'ye FM 31-16 sahra talimatnamesi olarak geçtiğini ve bir zamanların Kara Kuvvetleri Komutanı olan Ali Keskiner imzası ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerine dağıtıldığını belirterek, bu kararname sonucu kurulmuş olan "özel savaş grubunun” Türkiye'de bugüne kadar yapmış olduğu hareketler nelerdir, neler yapmıştır diye sordu. 


Tabii man da, 


Senatör Suphi Kara- 
Elrom'un öldürüldüğü günlerde Ankara'da Marmara 
Otelinde bir brifing yapıldığını, pu brifingten sonra yüzlerce kişi. 
nin tutuklandığını belirterek bu brifingi yapanlar kimlerdir, aynı günlerde Elrom'u öldüren kimlerdir diye sordu. 


Halkımızın bu cinayet şebekesine karşı mücadelesi sürecek ve işledikleri cinayetlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. 


Plak 


~ Dra 


a Hürriyet] 


Uyuşan kotlar todan eftmeeehi | 


Kolu icin git 


'nin son günle- 
MC rinde Başbakanlıktan iki dosya 


aniden "yok" olmuştu. Gazetelerin 25 Ocak tarihli sayısında bu dosyalardan birinin "Kontrgerilla Dosyası" 
olduğu açıklandı. Ayrıca bu dosyada Kontrgerillanın kuruluşu, çalışmaları hakkında geniş bilgiler bulunduğu belirtildi. Dosyada "Kontrgerilla" 
diye bilinen örgütün resmi adının "Milli Güvenlik Stratejisinde Özel Harp Dairesi" 
olarak yer aldığı ve bu özel birliğin eğitimi, yetiştirilmesi ve faaliyetleri hakkında 
“çok gizli" bilgiler bulundu. 
gu'söyleniyor. 


SADİ KOÇAŞ: Kontrgerillacılar ve işkenceciler ceza görmelidirler 


m hakkında ilgililer bilgi isterlerse, son derece geniş bilgiler verebilirim", diyen 12 Mart Erim hükümetinin Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş, bir açıklama yaparak şunları söyledi: 

"Kontrgerilla, Genelkurmay Başkanı- nin emri üzerine İstanbul Sıkıyönetim Komutanı ve MİT yetkililerinin beraber çalıştıkları bir soruşturma örgütü olarak kurulmuştur. . İstanbul'daki Zihnipaşa Köşkünde birtakım soruşturmalar yapmıştır. .. Ancak Kontrgerilla Anayasa ve yasalara aykırıdır ... Benim nazarımda böyle bir örgüt olamaz. Bir örgütün örgüt olabilmesi için Teşkilat Kanunu ve kadro- 


ları olması gerekir. Bunların Teşkilat Kauunlari yoktur ve kadroları bulunmamaktadır... Yapılan soruşturmalar sırasında işkence uygulanmıştır ... Meryem Hatun operasyonu 1970'de Ankara'da yapılan bir operasyondur. Berlin Oteli operasyonu da 1971 yılında yurt dışında yapılan bir operasyondur. Bunlar tamamen kişilere yönelik, yetkilerini aşan, yasadışı çalışmalardır. MİT, Elrom'un öldürülmesi olayında yine yasadışı, yetkisini aşan tutuklama faaliyetinde bulundu. Mücadeleye giriştik, MİT Başkanı Fuat Doğu'yu görevinden aldık ... Türkiye'de uygulanan işkence suçunu işleyenler ceza görmelidirler." 


AHMET YILDIZ: Konu açığa çıkarılmalıdır 


Eka mesafeden bir kimseyi tek kurgun ile ölüm yerinden vurabilmek önemli bir iştir. Bu özel bir yetenek ve eğitim gerektirir ... Atılan bombalar gelişigüzel 


değildir. Üstelik bir de askeri silahların siviller üzerinde ve ajan provokatörler içinde MİT'in ajanlarının yakalanması... 
Hükümet bu konuda kesin bir inceleme yapmalıdır." 


Kontrgerillanın 


savunucuları 


MİT’ E HAKARET 
EDİLİYORMUŞ! 


"Parlamentoda Bütçe Karma Komisyonunda 1978 yılına ait Başbakanlık bütçesi görüşülürken MİT üzerinde sert tartışmalar çıkmış 
... Amerika'nın CIA' 
sı, Sovyetlerin KGB'si 
... ne ise Türkiye'nin 
MİT'i odur... Örneğin önceki gün CHP' 
li bir senatör, Niyazi 
Ünsal MİT'te çalışan 


emekli subayların ülke barışını önemli ölçüde sarsacak eylemler içinde bulunduğunu söylemiş. Bu eylemler nedir? 
Bunlar hangi emekli subaylardır? Adları nedir? Böyle bir açıklama yok... "Emekli Subaylar" sadece. 
Olmaz böyle bir suçlama. Haksızlıktır bu... 


8 
KONTRGERİLLA 
“NORMAL”Mi? 


"Bir başkası MİT- 
Kontrgerilla ilişkisi üzerinde durmuş. Türkiye'de devletin ve rejimin köküne dinamit koyan gerilla örgütleri varsa, buna karşı 
Kontrgerilla bulunması da normaldir." 

(Necati Zincirkıran... 25 Ocak 1978 
... Günaydın) 


yası (gerillaları) ile gizli açık bütün metotları kullanarak mücadele etmesi tabii olan MİT'i şamar oğlani gibi kulanmaya kalkışıyorlar. 
Ona Marksist terimlerle: "Kontrgerilla, kışkırtıcı ajan" sıfatlarını yakıştırıyor, varlıgına katlanamayıp ona hakaret ediyorlar." 


",,. her türlü komünist, bölücü, yıkıcı 27 Ocak faşist şehir ve kır eşki- | Tercüman) 


(Ahmet Kabaklı... 


1918 


MİT ,CANA KIYMAMIŞȘ(!) 


".,. MİT kaç cana kıymış, bunun hesabı sorulmaktadır. Kaç canı bırakın bir yana, bir can gösterin delilleriyle, ondan sonra istediği- 


niz ithamı yapın. Şayet bir tek cana kıydığı isbat olunabilirse, MİT'i hep beraber topa tutaim..." 

(Yalçın Uraz... 26 Ocak 1978... Son 


davası sanıkları 


" 


12 Mart sonrasında çeşitli işkence iddiaları, işkenceleri yapan Kontrgerilla örgütü diye olmayan bir örgütün faaliyetleri yargılanmak istendi... 
Benim Sıkıyönetim 
Komutanlığım sırasında emrimde bulunan hiç bir subay, hiç bir asker karakolda kışla- da vahşet yapmamış- 


. tır, hiç bir albay böyle 


bir işte görevlendirilmemiştir ... Gerilla, müstevliye karşı silahlanan bizim deyimimizle çetecidir. Kontr- 


Ersunun işkencehanelerinden geçen TİİKP 


iŞKENCECİLERİN İTİRAFI 


İŞKENCECİLERİ 
TANIYALIM / 


2- NAMIK KEMAL ERSUN 


Kontrgerilla şeflerinden ve başişkenceciler- den olan Namık Kemal Ersun, 12 Mart'ın karan- sg yi) lık günlerinde, Ankara Sıkıyönetim Komutanı idi. SA se A Ankara ve çevresindeki tüm baskı, terör ve zul- e mün baş sorumlusu Ersun'dur. Onun emri.ve tertibi ile, sayısız operasyonlar, baskınlar düzenlendi. Yüzlerce kişi suçsuz yere gözaltına alındı, tutuklandı ve işkence gördü. 1973 yılnda Ankara'da Marmara Otelinde düzenlediği brifing- te, yardımcılarından Yarbay Orhan İzgü bu gerçeği şöyle itiraf ediyordu. 

"Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca, 1973 yılına tadar 1448 kişi gözaltına alındı, bunlardan 590 kişi tutuklandı. Bu süre içinde Ankara'da faaliyet gösteren 53 dernek kapatıldı" 

Elbette bu rakamlar, Ersun'un komutanlığı dönemindeki zulmü anlatmak için azdır. O dönemde baskıya uğrayıp eziyet görenlerin gerçek sayısı, aslında çok daha fazladır. Ersun'un komutasında olan ve Kontrgerilla karargahı olarak kullanılan 28. Tümen ile buradaki Mamak zindanları çok daha fazla kişiyi "misafir etmiştir." Bunu Mamak hapishanesine atılan ve akla gelmedik işkencelere uğrayanlar daha da iyi bilirler. O dönemde Ersun'un, düzmece iddianamelerle işkenceden geçirdiklerini bazılarını şöylece sıralayabiliriz: 

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, TÖS, TİP, THKO, Birleşik Cephe, Dev-Genç, Hacettepe olayları, Kara Kuvvetleri Subayları Örgütü ve cezaevlerindeki isyan ve hakaret davalarından tutuklu bulunan devrimci ve yurtseverler. 
Ayrıca tek tek tutuklanan yüzlerce yurtttaş. 

Namık Kemal Ersun'un suçları bunlarla bitmiyor. O aynı zamanda, | Mayıs 1977'de onlarca yurttaşın katledilmesinden, Yeşilköy ve Sirkecinin bombalanması ile 7 yurttaşın ölümünden, Ecevit'e Çiğli'de düzenlenen suikasttan, devrimcileri suçlamak için hazırlanan TÜSDEK bildirisinden de sorumludur. 
Bunları tertipleyenlerin başında Ersun da vardır. Ayrıca o, halka karşı darbe hazırlamaktan da suçludur. 

Halkımızın eli, Namık Kemal Ersun'un yakasındadır. Ondan tüm yaptıklarının hesabını tek tek soracaktır. 


gerilla ise bazı faşist ülkelerin benimsediği özel kuruluşlardır... 
Bana göre, ortada hedef olarak bazı asker ve sivil şahısları küçük düşürme amacıyla gözdağı vermek arzusu 


vardır ... İşkence iddialarına konu olan 
Erenköy Ziverbey 


Köşkünde yapılan bir sorgulamaya bir kez yarım saat kadar katıldım. Burada MİT'ten gelen müşavirlerin görev aldığını gördüm... 
(Faik Türün... 27 
Ocak 1978...Hürriyet) 


Tertibin baş sorumlusu Emniyet Müdürü i.Köse'dir 


MALATYA 
 PROVOKASYONU 


Son bir hafta içinde Malatya'da bir faşist tertip sahneye kondu. Provokasyonlar, sonunda Aydınlıkçıları( katletmeye dönüştü. Arkadaşımız Ernan Bitlisli, maskeli üç faşist tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek katledildi. 

AYDINLIK ve HALKIN SESİ dergileri, Malatya'daki tertibin açığa çıkarılması için kararlılıkla olayların üzerine gittiler. Olayların nasıl cereyan ettiği ve tertibin bazı sorumluları tespit edildi. Tertibin baş sorumlusunun ise Malatya Emniyet Müdürü MHP'li İsmail Köse olduğu ortaya çıktı. 


EMNİYET MÜDÜRÜNÜN 
YALANLARI VE KARŞI-DEV- 
RİMCİLERİN YAYINLARI 


Hürriyet Haber Ajansının 22 Ocak tarihli bültenlerinde Malatya Emniyet Müdürünün bir demeci yayınlandı. İsmail Köse bu demecinde "Aydınlık için para toplayan aşırı solcu militanların bir kahveye ateş açarak iki kişiyi öldürdüklerini" söylüyordu. AYDINLIK derhal gazetelere bir açıklama yaparak Emniyet Müdürünün yalan söylediğini ve mahkemeye verileceğini bildirdi. Ertesi günkü gazetelerin büyük çoğunluğu İsmail Köse'nin açıklamasıyla birlikte AYDINLIK ın açıklamasını da verdiler. 

Ancak iki karşı-devrimci mihrak, 
MİHP ve T"'K"P'nin yayın organları Köse nin demecinin üzerine mal bulmuş gibi atladılar. MHP'nin yayın organları Köse' nin demecine dayanarak "Kızıllar Malatya'da bir ülkücüyü şehit ettiler" diye manşet attılar. Politika gazetesi ise Emniyet Müdürünün demecine, kendi devrim düşmanı fikirlerini de monte etmişti. Politika, MHP'li Emniyet Müdürünün demecinde böyle bir beyan geçmemesi- 


ne rağmen haberi, 'Maocu Aydınlık grubu Malatya'da iki işçiyi öldürdü" şekline sokmuştu. 


EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YA- 
LANLARI AÇIĞA ÇIKIYOR 


AYDINLIK Yazı İşleri Müdürü Doğan Yurdakul, pazartesi sabahı Malatya Emniyet Müdürüne telefon ederek gazetelerde yayınlanan demecinin doğru olup olmadığını sordu. İsmail Köse, Yurdakul'a aynen şu cevabı verdi: "Beyanat veren ben değilim. Zannedersem o haberi Görüş gazetesi muhabirlerinden Raşit- Kısacık vermiş. 
Olayı tamamen saptırıyorlar." Emniyet Müdürü, Malatya'ya giden AYDIN-LIK Dergisi avukatı Hüseyin Gökçearslan'a da aynı beyanı tekrarladı. Avukat haberi yalanlamasını , yoksa kendisini mahkemeye vereceğimizi söyleyince, bunu reddetti. £ 

Ancak, Emniyet Müdürünün suçladığı Raşit Kısacık'da bir açıklama yapınca, yalanlar iyice açığa çıktı. Raşit Kısacık, Emniyet Müdürünün yalan söylediğini, gazetelerde yayınlanan demecin Emniyet Müdürüne ait olduğunu, bu demeci Hürriyet Haber Ajansı muhabiri İsmet Yalvaç'a verdiğini, ayrıca ajansın Diyarbakır büro sorumlusu Talat Polat'ın demeci doğrulamak için Emniyet Müdürüne tekrar telefon ettiğini ve telefon gö- 
'rüşmesini teyp bandına alarak tespit ettiğini açıkladı. Raşit Kısacık açıklamasında Emniyet Müdüründen davacı olacağını da bildiriyordu. 

Yalanları açığa çıkınca iyice şaşıran İsmail Köse, Malatya'daki mahalli gazetelere katil faşistleri saklayan ve bu kez HALKIN SESİ'ni suçlayan demeçler vermeye başladı. Emniyet Müdürü 


Devrimci şehit Ali Rıza Yerli Manisa'da mezarı başında anıldı 


Arkadaşımız Ali Rıza Yerli, ölümünün birinci yılında, 22 Ocakta, me-Zarının başında anıldı. Proleter devrimci şehidi anmak için törene, Manisalı işçiler, Ali Rıza'nın cevrimci arkadaşları ve ailesi katıldı. Mezara çelenk koyup saygı duruşunda bulunulduktan sonra, bir devrimci Ali Rıza'nın mücadelesini anlattı, 


Ali Rıza'nın katilleri, Ömer Gördeşli ve Süha Ark'ın yakalanıp yarğrlonmaları istendi. 


Konuşmacı, Ali Rıza'nın "Emper- ` 


yalizme ve sosyal-emperyalizme karşı 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mücadele eden, Marksizm-Leninizm- 
Mao Zedung Düşüncesine sıkıca bağlı bir proleter devrimci" olduğunu belirtti, Katillerin bulunup hesap sorulmasını istedi. Bütün Manisa halkının, Ali Rıza'nın katillerinden, emperyalist uşağı MHP'den ve Kontrgerilladan nefret ettiğini söyledi. 

Daha sonra bağımsızlık andı içildi, marşlar söylendi. Tören boyunca sık sık "Rızalar ölmez", "Ne Amerika 
Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganları atıldı. Törenden sonra topluca çarşıda, semtlerde HALKIN SESİ satıldı, kahvelerde konuşmalar yapıldı. 


"Ufuk" ve "Doğu Ekspres" adlı mahalli gazetelere verdiği demeçlerde, "Kiltepe olaylarına HALKIN SESİ için para toplamak isteyen bir sol militanın neden olduğu belirlendi. Bu durum karşısında sağ grubu suçlamak gerçekle bağdaşmaz " diyordu. 


KİLTEPE OLAYLARININ 
İÇYÜZÜ 


Dergimizin Malatya muhabiri ile avukatımız Hüseyin Gökçearslan'ın tespitlerine göre Malatya'nın Kiltepe Mahallesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar şöyle cereyan etmiştir: 

BİRİNCİ OLAY: 20 Ocak günü, AY- 
DINLIK Gazetesi için bağış toplayan devrimciler Kiltepe Mahallesinde faşistlerin saldırısına uğradılar. Saldırıyı yönetenler, Çarmuzu Ülkü Ocakları üyesi Salih Arıkan, babası Osman Arıkan ve kardeşi asteğmen olarak askerliğini yapmakta olan Muhammed Arıkan idiler. 
Saldırı sırasında devrimcilerden Veli Aydoğdu ile Cemal Poyraz yaralandı- 


lar. 

İKİNCİ OLAY: Bağış toplayan devrimcilerin mahalleden ayrılmasından sonra, Salih Arıkan ve çetesi hu kez mahalle halkına saldırdılar. Mahalle halkından Hamit Konakçı, Burhan Konakçı ve Ali Konakçı yaralandı. Sal. 
dırgan faşistlerden birkaçı gözaltına alındılarsa da Çarmuzu karakolunda serbest bırakıldılar. 

ÜÇÜNCÜ OLAY: Serbest bırakılan faşistler Kiltepe Mahallesine dönerek halkı tehdit ettiler, mahallede terör estireceklerini söylediler, Bu tehditler- den kısa bir süre sonra Kiltepe kahvesine ateş açıldı. Açılan ateş sonunda, kahvede oturanlardan Mustafa Bal adındaki hamal öldü. Bu kahve daha önce de başlarında Salih Arıkan bulunan Çarmuzu Ülkü Ocaklarının saldırısına uğramıştı. Mahalle halkı, kahveye ateş açanlardan üçünün yakındaki mezarlığa doğru, birinin de Salih Arıkan'ın evine kaçtığını gördüler. 

DÖRDÜNCÜ OLAY: Halk, Salih 
Arıkan'ın evinin önüne birikerek katili istemeye başladı. Olay yerine gelen polis halkı dağıtmaya çalışıyordu. Tam bu sırada oradan geçmekte olan bir arabada katillerin bulunduğu halk tarafından tespit edilerek arabanın plakası alınmaya çalışıldı. Ancak polis, plakayı tes. 
pit ettiğini söyleyerek işi geçiştirdi. Yine bu sırada, aralarında Salih Arikan'ın da bulunduğu aört faşist tekrar halka saldırmaya kalkıştı. Polis seyirci kalırken, mahalleliden Burhan Konakçı bu faşistlerden birini yakaladı. Bunun üzerine faşistler dört el ateş ettiler. Ateş sırasında faşistlerden Haydar Çeritli vurularak öldü. Burhan Konakçı'nın yakalâyarak polise teslim ettiği faşist ise karakolda serbest pırakıldı. 


Kahveye saldırarak Mustafa Bal'ı öldüren faşistlerden birinin Salih Arı. 
kan'ın evine kaçtığını kahvenin üstün- de oturan Hanife Ulukaya görmüştü. 
Diğer saldırıda faşistlerin kendi adamları Haydar Ceritli'yi vurduklarını gören Hamit Konakçı, Ali Konakçı, 
Hanife Ulukaya, Sadık Bal ve Ali adındaki bir mahalleli olaylar hakkinda tanıklık ettiler. Buna rağmen polis saldırıya uğrayanlardan altı kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlara işkenceyle cinayeiler kabul ettirilmeye çalışıldı. 
Rıza Pojat'ın ayaklarındaki işkence izieri hala görülmektedir. Rıza Polat'ın ağabeyi Hüseyin Polat ise, serbest bırakıllıktan sonra, hükümet tabipliğin- den işkence gördüğüne dair on günlük rapor aldı. 

Faşist tertipler, Erhan Bitlisli'nin öldürülmesinden sonra da devam etti, Ma- 


MALATYA EMNİYET MÜDÜRÜ 
MHP'Lİ İSMAİL KÖSE, 
OLAYLARI ÖNCE 
AYDINLIK'IN ÜZERİNE 
YIKMAYA ÇALIŞTI. 

DAHA SONRA SÜREKLİ 
YALAN DEMEÇLER VEREREK 
FAŞİST KATİLLERİ KORUDU. 


POLİTİKA GAZETESİ 
EMNİYET MÜDÜRÜNÜN 
DEMECİNE “MAOCU AYDINLIK 

GRUBU" DEYİMİNİ 
MONTE ETTİ 


ERHAN BİTLİSLİ'NİN 
KATLEDİLMESİYLE İLGİLİ 
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. 
POLİS ADLARINI 
AÇIKLAMIYOR. 
KATİLLERDEN 

ÖMER SOLMAZGÜL'Ü 
MALATYA HALKI "İTÖMER" 
ADIYLA TANIYOR. 


KATİLLERİN FASİSTLER 
OLDUĞUNA HALK 
TANIKLIK ETTİ 

BUNA RAĞMEN POLİS 
DEVRİMCİLERE BASKI 
YAPARAK CİNAYETLERİ 
KABUL ETTİRMEYE 
CALISIYOR 


EMNİYET MÜDÜRÜ, 

OLAYLARI GERÇEK BİÇİMİYLE 
YAZAN MAHALLİ GAZETELERİ 
VE MUHABİRLERİNİ 

TEHDİT ETTİ. 


BÜTÜN SALDIRILARIN 
BASINDA ÇARMUZL 
ÜLKÜ OCAKLARI ÜYESİ 
SALİH ARIKAN 
BULUNMAKTAYDI. 


latya'da AYDINLIK taraftarları üzerindeki polis baskısı sürdürüldü. İfade vermek için gidenler gözaltına alınıp, baskıyla suç kabul ettirilmeye çalışıldı. 
Veli Aydoğan ve Müslim Güler adındaki devrimciler, "yürüyüşe katıldıkları" gerekçesiyle gözaltına alındılar. 
Fakat, emniyette "Rıza Polat'ı tanıyormusunuz, AYDINLIK için bağış topladınız mı" gibi sorularla karşılaştılar. Mehmet Duman adındaki arkadaşımız, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten” tutuklandı. Buna rağmen Emniyet Müdürü, arkadaşımızın Kiltepe olaylarına neden olduğu için tutuklandığı yolunda demeçler verdi. Emniyet Müdürü ayrıca, olayları gerçek biçimiyle yazan mahalli basına ve muhabirlerine baskı yaptı. Cumhuriyet gazetesi muhabirini "ifadeni alırım" vb. şeklinde tehdit etti. 


Kontrgerilla ve MHP 
12 cana daha kıydı 


Geçtiğimiz hafta da 10'un üzerinde devrimci ve yurtsever Kontrgerilla ve MHP'li komandolar tarafından öldürüldü. 

23 Ocaktan bu yana Kontrgerilla ve MHP'li 
komandoların katlettiği yurtsever ve devrimcilerden Erhan Bitlisli Malatya'da pusuya düşürülerek öldürüldü. Mustafa Bal ise MHP'li komandoların bir kahveye açtıkları yaylım ateşin- de şehit düştü. Eskişehir Kimya Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Erdem Hepgüler yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Kars'ta Atatürk Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni Talat Temel yine MHP'li komandolarca katledildi. İzmir'de Diş Hekimliği öğrencisi Mustafa Sarı, İstanbul'da Sait Ulusoy da komandoların otomatik silahlarından boşalan kurşunlarla şehit düştüler. Önceki hafta Ankara'da komandoların açtığı ateş sonucu komaya giren Mehmet Dağaslan kurtulamadı. Niğde ve Denizli'de de 2 yurtsever, Gaziantep'te Ömer Alakuş ile Urfa'nın Siverek kazasında polis memurları Hüseyin Ergün, Hacı Osman Doğan aynı karanlık güçlerin kurşunla- 


rına hedef oldular. 
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FAŞISTLER MALATYA'DA ERHAN'I 
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I 
DGM'de halkın 


davasını savundu 


E rhan Bitlisli 21 Kasım 1975 günü İstanbul'da yapılan, "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Demokratik Türkiye" yürüyüşü için yapilan çalışmalara, aktif olarak katılmıştı. Yürüyüş öncesi, mitingin afişlerini asan yurtseverler faşistlerin saldırısına uğradılar, Bu saldırı sırasında bir kişinin ölmesi üzerine, faşistler yalan beyanla Erhan Bitlisli'yi tutuklattılar. İstanbul DGM'de yargılanan Erhan, bir seneden fazla Toptaşı Cezaevinde tutuklu kaldı. Erhan, devrimci mücadeleyi cezaevinde de sürdürdü. Tutukluluğu boyunca mahkemenin kanunsuzluğunu açığa çıkarıp, DGM'lerin kapanması için mücadele etti. 6 Nisan 1976 günü yapılan duruşmasında, DGM'lerin hiç bir yasal dayanağı olmadığını ve mahkemeyi reddettiğini açıklayıp şunları söylüyordu: 

"Yasal izni alınmış bir mitingin afişlerini yapıştırırken saldırıya uğramanın "Devletin güvenliğine ve Anayasal düzene kastetmek'demek olduğunu iddiâanameden öğreniyoruz. Bu olay 'Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Demokratik Türkiye' mitingini engellemek için başvurulan baskı tedbirlerinin bir parçası olup, hedef her türlü yola başvurarak yürüyüş ve mitingin yapılmasını önlemekti. Savcı 'Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Demokratik Türkiye' mitinginin Yasadışı ideolojiden kaynaklandığını iddia ediyor. Soruyoruz: Amerikan ve Rus emperyalizminin yağma ve talanına karşı çıkmak hangi yasalara aykırıdır? Anayasada Türkiye'nin Amerika ya da Rusya'nın sömürgesi olduğu mu yazılı, yoksa bağımsız bir ülke olduğu mu? 'Yasadışı' olanlar günümüzün en büyük sömürücü ve zalimleri Amerika ve Rusya'ya karşı yarının bağımsız demokratik Türkiye sine canını adayanlar değil, yurdumuzun öz kaynaklarını emperyalistlere satanlar, Türkiye'mizi emperyalistlerin açık pazarı haline getirenler, ülkemizi Amerikan üsleriyle dolduranlar, Rus emperyalistlerine kur yapanlar, Amerikan uçak şirketlerinden aldıkları milyonlarla göbeklerini şişirenlerdir. 'Yasadışı' olanlar ' 12 Mart faşizminin işkence çarkını işletmeye devam edenler, yasal kurumlardan Anayasa ve Danış tayın aldığı kararları uygulamayanlardır." 


DA MEHME TIVURDULAR! 


Eman tutuklu kaldığı sürece tüm mahkumlarla iyi ilişkiler kurmuş, Onların siyasi eğitimine önem vermişti. Fotoğrafta Erhan (okla işaretli) tutuklu erlerle HALKIN SESİ'ni incel iyor. 


Erhan Bitlisli! yi 
Malatya'da vurdular 


Proleter devrimci arkadaşımız Erhan Bitlisli 25 Ocak akşamı, maskeli üç faşist tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek öldürüldü. Erhan Bitlisli, Malatya Belediyesin- de mimar-mühendis olarak çalışmaktaydı. 25 yaşındaydı. 
Evli ve üç aylık bir çocuk babasıydı. 

Faşist saldırıda, Erhan Bitlisi'nin yanında bulunan orman memuru Sami Özmansurlu da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Erhan Bitlidi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmıştır. Polis bu kişilerin kimliklerini açıklamamaktadır. Ancak gözaltına alınanlardan birinin Ömer Solmazgil adlı faşist olduğu tespit edilmiştir. Halk arasında "İt Ömer" adıyla tanınan bu kişi kısa bir süre önce Ma- 
'atya Belediyesine alınmıştı. Belediyede çalışan Erhan Bititli arkadaşımız,bu faşist tarafından daha önce birkaç kez tehdit edilmişti. 

Erhan Bitlisli'yi öldüren ve Sami Özmansurlu'yu ağır yaralayan faşist katiller, Malatya'da halka saldırılar düzenlemekte, halkın toplu olarak bulunduğu yerlere ateş açmaktaydılar, Başını Salih Arıkan adlı faşistin çektiği bu saldırılarda daha önce de iki kişi öldürülmüştü. 


Proletarya hareketine 


bağlılığı hepimize örnek olmalıdır 


rhan arkadaşın pusuya düşürülerek kahpece kat-E ledildiğini duyduğum zaman önce inanamadım, Erhan hayat dolu, mert, sağlam ve halkına bağlı bir devrimciydi. Samimi ve candan tutumları, açık sözlü ve kararlı görünüşüyle herkesin sevgisini ve güvenini kazanmıştı. 
Erhan arkadaşla Konya'da tanışmıştık. O zamanlar, Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini bitirmek üzereydi. Onunla bir gece geç saatlere kadar siyasi meseleleri tartışmıştık. Proletarya hareketinin ideolojisinin ve siyasetlerinin kararlı bir takipçisiydi. Bulunduğu yerde de durmamış, devrimci fikirleri yaymaya başlamıştı. Tabii her zaman olduğu gibi gericilerin düşmanlığını üzerinde toplanmış,halkın ise sevgisini kazanmıştı. 

Onunla tekrar Malatya'da karşılaştık. Okulunu bitirmişti. Malatya'ya yeni gelmişti. Bir köyde, köylünün kendi gücüyle yaptığı dernek binasının tamamlanması için devrimci arkadaşlar bir yardım kampanyası başlatmışlardı. 
Dernek inşaatında çalışmak üzere köylerdeki ve şehirdeki arkadaşlar toplandı. Erhan da bunu duyunca, doğumuna çok az kalmasına rağmen eşini de alarak köye geldi. Gün boyu şevkle çalıştı. Akşam köydeki arkadaşlarla toplanıp, tartıştık. Erhan bütün çalışmalarda halka hizmet anlayışının tam bir örneğini gösteriyordu. Bütün arkadaşların sevgisini kazandı. 

Onun, kararlı, mert ve halkı için fedakarca çalışma ruhu, proletarya hareketine bağlılığı hepimize örnek olmalıdır. 

Halkımızın başı sağolsun. 


Aydoğan Büyüközden 


TORNA İŞÇİSİ 
MEHMET DAĞASLAN 
KATLEDİLDİ 


katili halk yakaladı 


Ankara Kayaş'ta Tepecik 
Mahallesinde 22 Ocak Pazar giünü, faşist Şeref Açık tarafından başından vurulan proleter devrimci arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede 27 Ocak günü beyin kanamasından öldü, Bir arkadaşı ve kardeşiyle birlikte pazardan dönerken, mahalle halkının gözleri önünde susturucu takılı bir silahla vurulan işçi Mehmet Dağaslan'ın katili, mahalledeki evine kaçınca halk evi sardı. Katilin kaçmasına fırsat verilmeyerek yakalanması sağlaridı. Arkadaşımız 
Mehmet Dağaslan'ın öldürülmesi Tepecik Mahallesi halkına ve devrimcilere duyuruldu. Koruda toplanan Tepecik 
Mahallesi halkı ve Mehmet Dagaslan'ın akrabaları ile arkadaşları, cenazeyi almak için direnince, takviye kuvveti alan polis, halka saldırarak cenazeyi Karşıyaka Mezarlığına kaçırdı. 
Bunun üzerine hastanenin önündeki üç yüz kişilik topluluk, Karşıyaka Mezarlığına giderek orada bir tören düzenledi. Törende konuşan Mehmet 
Dağaslan'ın ağabeyi şunları söyledi: 

“Kardeşim Mehmet, proletarya hareketi saflarında mücadele eden bir devrimciydi. Proletaryanın yılmaz bir savaşçısıydı. Mehmet şimdi aramızda yok. Ama ben varım, kardeşterim Var, siz varsınız. Yaşasın proleter devrimci hareket!“ 

Daha sonra konuşan devrimci bir arkadaş şunları söyledi: 

“Mehmet arkadaş proletarya ve halkımız için mücadele ederken şehit düştü. Ağabeyi- 


nin belirttiği gibi bir Mehmet . 


ölür, binlerce on binlerce Mehmetler doğar. Ve onun mücadelesini sonsuza kadar yaşatır. 
Faşist katillerden hesap sorulmalı, cinayet şebekeleri MHP ve Kontrgerilla dağıtılmalıdır. 
Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye." 

Daha sonra devrim andı içildi. Topluluk otobüslerle Siyasal Bilgiler yurduna geldi. Daha sonra gruplar halinde Sihhiye'de toplanan ve Kızılay'a kadar “Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun" , "Ne Amerika 
Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganlarıyla yürüyen devrimciler, torna işçisi proleter devrimci Mehmet Dağaslan'ın katledilmesini protesto ettiler. 


Sayfa 7 


vb ğe 


Temel ilkeler 


1 Türkiye İşçi Köylü Partisi, Türkiye işçi sınıfının devrimci siyasal partisidir. 


2 


Partinin eylem kılavuzu bilimsel sosyalizmdir. 
Türkiye İşçi Köylü Partisinin son amacı, herkesin yeteneğine göre çalışıp ihtiyacına göre pay aldığı sınıfsız toplumu gerçekleştirmektir. 

TİKP, bu amaca ulaşmak için emperyalizmi, sosyal-emperyalizmi ve feodalizmi tasfiye edecek olan milli demokratik devrimi gerçekleştirir ve işçi köylü ittifakına dayanan proletarya iktidarı altında devrimi devam ettirerek sosyalizmin kuruluşuna önderlik eder. 


TİKP, bütün ülkelerin proletaryası ve ezilen halkların kurtuluşu için, Rus sosyal-emperyalizmini ve Amerikan emperyalizmini yıkma hedefine yönelen, Üçüncü Dünyayı temel güç alan ve İkinci Dünya ile ittifak eden devrim stratejisini savunur ve uygular. Parti, savaş kundakçısı iki süper devlete ve özellikle daha tehlikeli olan Rus sosyal-emperyalizmine karşı dünya halklarının en geniş birleşik cephesi için mücadele eder. 
Milli Demokratik Devrim 

TİKP, milli demokratik devrimi zafere ulaştırarak proletarya önderliğinde, işçi-köylü ittifakına dayanan ve küçük burjuvazi ile milli burjuvazinin katıldığı demokratik halk iktidarını gerçekleştirir. 
Demokratik halk iktidarı, emperyalizmin ve sosyal-emperyalizmin Türkiye üzerindeki her türlü baskı, sömürü ve denetimine son verecektir, Ülkemizdeki bütün yabancı sermaye halkın mülkiyetine geçirilecektir. NATO ve diğer emperyalist örgütlerden derhal çıkılacak, emperyalist devletlerle yapılan bütün anlaşmalar yırtılacaktır. Yurdumuzda tek bir yabancı asker ve üs bulunmasına izin verilmeyecektir. 

TİKP, halkın silahlanmasına ve öz kaynaklarımıza dayanan bir yurt savun- 


ması siyaseti izler ve hegemonyacılığa karşı Türkiye'nin devlet egemenliğini savunur. 


Demokratik halk iktidarı, ortaçağ karanlığını köylerden, şehirlerden ve toplumumuzun her alanından temizleyecek ve toprak devrimini gerçekleştirecektir. Ağa toprakları "Toprak işleyenindir" ilkesine göre topraksız ve az topraklı köylülere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Angarya, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik vb. yollarla yapılan her türlü sömürü ve bağımlılıklar tamamen kaldırılacaktır. Köylülerin tefecilere ve bankalara olan bütün borçları iptal edilecek, ipotekler kaldırılacaktır. 

Toprak devrimi, tarım işçilerinin ve yoksul köylülerin önderlik ettiği ve bütün köylülüğün katıldığı köylü komiteleri tarafından yürütülecektir. 


Demokratik halk iktidarı, halkın söz, basın, toplanma, gösteri, yürüyüş, örgütlenme, sendika, grev ve haberleşme gibi bütün temel özgürlükleri ile can ve mal güvenliğini ve konut dokunulmazlığını gerçekleştirecektir. İşkence yasak tır. 

TİKP, dini, mezhebi, dili, cinsi ve ırkı ne olursa olsun bütün yurttaşların eşitlik ve özgürlüğünü savunur. 

Demokratik halk iktidarında; herkese yeteneğine göre bir iş sağlanacaktır. 
Eşit işe eşit ücret ilkesi ve sekiz saatlik işgünü uygulanacaktır. Bütün emekçilerin çalışma ve yaşama şartları düzeltilecektir. 

Sosyal güvenlik, parasız eğitim, parasız sağlık hizmeti gerçekleştirilecek, kadınlar üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Devlet, evliliği ve çocukları koruyacaktır. 

Halkı baskı altına alan emperyalist, revizyonist ve feodal kültür bütün temelleri ile tasfiye edilecek, işçi sınıfının devrimci kültürü, sanatı ve edebiyatı geliştirilecektir. 


TİKP, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlardaki milli eşitlik ve özgürlüğe aykırı bütün anti-demokratik hükümlerin kalkması için çalışır. Parti, herhangi bir bölgenin veya ırkın diğerlerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasına karşı mücadele eder, bütün Türkiye halkının eşitlik ve özgürlük temelinde devrimci birliğini savunur. 


| 10 TİKP, milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkını savunur. Emperyalizme, sö- 


mürgeciliğe, ırkçılığa, hegemonyacılığa ve her türden gericiliğe karşı devletlerin bağımsızlık, milletlerin kurtuluş ve halkların devrim mücadelelerini kararlı olarak destekler. Demokratik halk iktidarı dış siyasette bu ilkeyi temel alır ve farklı sistemlere sahip ülkelerle; bağımsızlığa, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, saldırmazlık, iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine dayanan ilişkiler geliştirmek için çaba gösterir. : 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Merkezinin adresi: 


Necatibey Cad. Ankara Apt. 
22/19 Kat5 Yenişehir- ANKARA 


Kurucular ve İlk i 


1. DOĞU PERİNÇEK hukukçu, 36 yaşında. 
2. GÜN ZİLELİ, yazar, 32 yaşında 
3. DURMUŞ UYANIK, Söke, köylü, 44 yaşında. 
4. HASAN YALÇIN yüksek mühendis, 34 yaşında 
5. MUSTAFA KEMAL ÇAMKIRAN, idareci, 31 
yaşında 
6. HALİM SPATAR, İstanbul'da muhasebe yardımcısı, 49 yaşında. 
7. KABİL KONYALI, Germencik, köylü, 64 yaşında, 
8. KAMİL SAYDAM, Silifke, emekli öğretmen, 
46 yaşında. 
9. CEZMİ KENAN ARKIŞ, Diyarbakır'da işçi, 
32 yaşında. 
10. ERKAN YÜCEL, tiyatro sanatçısı, 34 yaşında 
11. AHMET ŞENCAN, İzmir'de inşaat ustası, 
55 yaşında 
12. KAMER ALBAYRAK, İstanbul'da işçi, 29 yaşında, 
13. SADIK YILDIRIMOĞLU, İstanbul'da işçi, 
24 yaşında. 
14. MUSTAFA KARAYÜNLÜ, İstanbul'da işçi, > 
30 yaşında. si ) 
15. HÜSEYİN DOĞAN, İstanbul'da işçi, 24 yaşında TİKP'nin Kuruluş Bila 
16. DURSUN AKSU, İstanbul'da işçi, 28 yaşında. 
17. HASAN BAYIK, işçi 36 yaşında. 28. HÜSEYİNBÜLE 
18 HASAN AKŞEN, Ulukışla, iktisatçı, 28 yaşında 29. ALİ RIZA SAR 
19. İSRAFİL TEKİN, İstanbul'da işçi, 32 yaşında. kası Genel Yöne 
20. MEHMET ATA, Tunceli, köylü, 23 yaşında. 30. MEHMET ÇETİ 
21. ŞAHİN ÇÖMEZ, İstanbul'da işçi, 27 yaşında. 31. FATMA BURSA 
22. ERDOĞAN YEMENİCİ, Milas Selimiye, tarım 32. İNCİ ATABERK işçisi, 31 yaşında. dürü, 32 yaşınd: 
23. MEHMET FİKRET YALÇINKAYALAR, işçi, 33. FUAT TERZİ,S 
35 yaşında. 34. MUSTAFA OV/ 
24. KEMAL ÖZTÜRK, Mersin'de işçi, Çitos-İş yaşında, Sendikası Mersin Şube Başkanı, 27 yaşında. 35. HÜSEYİN DEĞİ 
25. HASAN ÖZ, Tunceli, köylü, 23 yaşında. şında, 
26. ALİTEKİN, Tunceli, köylü, 27 yaşında. 36. MEHMET KUR' 
27. YUSUF SAĞIROĞLU, Ceyhan'da seyyar satıcı, şında. 
32 yaşında. > 37. UFUK İLSEVER 


masi 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Kurucularıve lk üyeler toplu | 


å 


İŞÇİ: 15 e TARIM İŞÇİSİ: 2 
e KÖYLÜ: 7 e SEYYAR SATI- 
CI: 1 è BAKKAL: 1 ə HUKUK. 
ÇU: 1 ə YAZAR: 1 e YÜKSEK 
MÜHENDİS: 1 ə İDARECİ: 1 


e MUHASEBECİ: 1 e EMEKLİ | 


ÖĞRETMEN: 1 e TİYATRO 
SANATÇISI: 1 e GAZETECİ: 1 
e İKTİSATÇI: 1 e EĞİTİMCİ: 1 
e ÇEVİRMEN:1 


Kurucular arasında Simko, 
Koruma Tarım İlaçları, Camialtı Tersanesi, Parsan, Modaş, 
Pemko, Ceyhan Temel Civata, 
Mersin Çimento Fabrikalarından ve Sütlüce Mezbahası'ndan işçiler; çeşitli işçi mücadelelerinde Adana Çimento, Eğe Sanayii, 
Java - Motor, Demir Döküm fabrikalarından ve Diyarbakır YSE' 
den işten çıkarılmış işçiler; İzmir, Elazığ ve Tunceli'den inşaat işçileri; Söke nin Avşar, Ger- 


mencik'in Turanlar, Tunceli'nin Burmageçit, Milas'in Sedimiye, Pazarcık'ın Salmanıpak ve De mirciler, Ödemiş in Bıçakçı köyünden köylüler ve tarım işçileri; DİSK'e bağlı ASİS sendikası 
Gend Yönetim Kurulu üyesi ve 
Çitos İş Mersin Şubesi Başkanı ve çeşitli meseklerden kafa e mekçieri bulunmaktadır. 


TİKP'nin kurucuları çeşitli örgüt ve gruplardan gelen proleter odevrimcilerden oluşmaktadır. Kuruculardan Halim Spatar 
1951 yılında TKP davasından 
yargılanmıştır. Halim Spatar, 
1950 Berlin Barış Festivalinde 
Türkiye gençliğini temsil etmiştir. Kuruculardan yedisi 1960 ' 
larda TİP'e üye olmuşlar ve 
Aren - Boran revizyonizmine karşı mücadele etmişlerdir. Kuruculardan dokuzu Türkiye İhtilalci Işçi Köylü Partisi Davasında, 


'an Doğu Perinçek 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artisi 
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Ad ve merkez 


1 Türkiye İşçi Köylü Partisi, Türkiye işçi sınıfının devrimci siyasal partisidir, kısa adı TİKP'dir. Merkezi Ankara'dadır. 


Türkiye İşçi Köylü Partisinin son amacı, herkesin yeteneğine göre 

çalışıp, ihtiyacına göre pay aldığı sınıfsız toplumu gerçekleştirmektir, TİKP, bu amaca ulaşmak için emperyalizmi, sosyal-emperyalizmi ve feodalizmi tasfiye edecek olan milli demokratik devrimi gerçekleştirir ve işçi-köylü ittifakına dayanan proletarya iktidarı altında devrimi devam ettirerek sosyalizmin kuruluşuna önderlik eder. 


örgütlenme ilkesi 


3 Demokratik merkeziyetçilik TİKP'nin örgütlenmedeki temel ilkesidir. Bütün Parti üyeleri Partiye, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere ve bütün Partilmerkez organına bağlıdır. 

Bütün üyeler, çalıştıkları organlarda kararların alınmasına katılırlar, görüş, eleştiri ve önerilerini, Merkez Komitesine kadar ulaştırabilirler, Yönetici organlar, kollektif çalışmanın yürütülmesine, canlı bir düşünce hayatı yaratılmasına ve eleştiri-özeleştirinin uygulanmasına önder- 


lik ederler. 
Parti üyeliği 


A Parti Tüzük ve Programını benimsemek, Parti örgütlerinden birinde görev almak, Parti ödentisini düzenli olarak vermek ve 

Siyasi Partiler Kanununda üyelik için belirtilen diğer hususlar, Parti üyeliğinin şartlarıdır. Üyeler Partiye tek tek alınırlar. 

Partiye üye olmak isteyenler oturdukları ya da çalıştıkları yerdeki ilçe (yoksa il) örgütüne yazılı olarak başvurur. Üyelik için başvuranlar aday üye olarak kaydedilir. Aday üyelik süresi altı aydır. 
Bu süre en çok bir yıla kadar uzatılabilir. 

Üyelik, başvurulan Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ya da reddedilir. Bu karar, aday üyelik süresi dolmadan da alınabilir. Aday üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur. 

Üyeliği reddedilenler, bildirimden itibaren üç ay içinde bir üst organa itiraz edebilirler. 


Bilimsel sosyalizmi incelemek ve hayata uygulamak, Partinin 

birliğini savunmak, açık yürekli ve dürüst olmak, emekçi halkla aynı kaderi paylaşmak, çalışkan ve sade bir hayat sürmek; revizyonizme, her türden oportünizme, bölücülüğe, komploculuğa, ikiyüzlülüğe, bencilliğe, kibirliliğe ve mevki düşkünlüğüne karşı mücadele etmek, Parti üyesinin görevleridir. 


* . e oè 
Parti disiplini g Partinin Tüzük ve Programına aykırı davrananlar sorumlu tu- 


tulur, 
Bilimsel sosyalizmin, Parti , Tüzük ve Programının yolundan ayrı- 


- lanlar, hizipçiler ve mevki düşkünleri ile Parti disiplinini ihlal eden 


iflah olmazlar Partiden çıkarılır. 

Diğer cezalar geçici çıkarma, görevden alma ve uyarı cezalarıdır. 
Geçici çıkarma cezası alanlar sınandıkları süre içinde yöneticilik yapamazlar, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Görevden alma cezası alan üyenin yöneticilik görevi sona erer, Partinin bütün kademe ve örgütleri de kendilerine bağlı üyeler hakkında uyarı cezası verebilirler. 


7 Partinin bütün kademe ve örgütlerinin, kendilerine bağlı üyeleri kendi kademelerindeki Disiplin Kuruluna sevketme yetkileri vardır. Disiplin Kuruluna sevkedilen Parti üyelerine en az bir hafta olmak üzere uygun bir süre içinde yazılı savunma yapma hakkı tanınır. Dileyen üye bu hakkını sözlü olarak da kullanabilir, 

İİ Disiplin Kurulunca verilen cezalara karşı bir ay içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. 

Daha önce Partiden çıkarılmış bir üyenin yeniden Partiye alınması için Merkez Komitesinin onayı gerekir. 


gg Partinin en yüksek organı Parti Genel Kongresidir. Parti Genel 

Kongresi iki yılda bir Parti Meclisinin çağrısı ile toplanır. Toplantının yer, gün ve gündemi Parti Meclisi tarafından belirlenir. Parti 

Meclisi olağanüstü durumlarda Genel Kongreyi zamanından önce toplantıya çağırabilir. 


GENEL KONGRE 


Genel Kongre, Parti Meclisi üyeleri ile Siyasi Partiler Kanununda belirtilen diğer tabii delegeler ve İl Kongrelerince İl Örgütünün üye 


tam sayısının otuzda biri oranında seçilecek delegelerden oluşur. ` 


İl örgütü bulunmayan yerlerde Genel Kongre delegeleri aynı ölçüye göre İlçe Kongrelerinde seçilir, 


Partinin Genel Kongresi, Tüzük ve Programı kabul eder ve değiştirir, Partinin siyasal çizgisini belirler, Parti Meclisini seçer ve denetler. ç 


PARTİ MECLİSİ 


Parti Meclisi, Genel Kongreler arasında Partinin karar ve denetim organıdır. Parti Meclisi, Parti Genel Kongresinin kararıyla bağlıdır ve Kongreye karşı sorumludur. Parti Meclisi on beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Altı ayda bir toplanır . 


MERKEZ KOMİTESİ VE PARTİ BAŞKANI 


10 Parti Meclisi Parti Başkanını ve Merkez Komitesinin diğer dört 
üyesini seçer. 
Merkez Komitesi, Partiyi yönetir. 
Merkez Komitesi, Başkanın çağrısıyla ayda bir kere toplanır. 


MERKEZ DİSİPLİN KURULU 


11 Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kongre tarafından seçilen yedi 
asil, üç yedek üyeden oluşur. 


İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİ 


İl ve ilçe Kongreleri, iki yılda bir Yönetim Kurullarının çağrısı 
12 ile toplanır. İl ve İlçe Kongrelerinin toplanmasında Genel Kongreye ilişkin diğer hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

İl Kongresi kanunda belirtilen tabii delegeler ile İlçe Kongrelerince ilçe örgütü üye tam sayısının onda biri oranında seçilecek delegelerden oluşur. İlçe örgütü bulunmayan İl Kongreleri bütün üyelerle toplanır. 
İlçe Kongresi ilçeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur, 

İl ve İlçe Kongreleri Partinin siyasal çizgisini kendi bölgelerinde uy- 


gulamak için kararlar alırlar. Yönetim Kurullarını seçer ve denetlerler. 


13 ji Yönetim Kurulu yedi asil üç yedek üyeden oluşur. İlçe Yönetim 

Kurulu beş asil üç yedek üyeden oluşur. İl ve İlçe Yönetim Kurulları kendi üyeleri arasından başkanlarını seçer ve görev bölüşümü yaparlar. Yönetim Kurulları, başkanlarının çağrısıyla ayda bir toplanırlar. İl ve İlçe Yönetim Kurulları Merkez Komitesinin talimatlarını ve kendi kademelerindeki Kongrelerin kararlarını uygular ve bölgelerindeki Parti çalışmasına önderlik ederler. 


14 İl Disiplin Kurulu, İl Kongresi tarafından seçilen üç asil bir yedek üyeden oluşur. 


15 Yeni örgüt kurulacak il ve ilçelerde Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri bir üst organ tarafından atanır, Tüzük ve Programa aykırı hareket eden İl ve İlçe Yönetim Kurulları bir üst organ ya da Merkez Komitesi tarafından görevden alınabilir ve yerine Geçici Yö netim Kurulu atanır. Bu durumda kırk beş gün içinde İl ya da İlçe Kongresi toplanır ve Daimi Yönetim Kurulunu seçer, 


MAHALLE VE KÖY GÖREVLİLERİ 


16 Köy, mahalle ve diğer muhtarlık bölgelerinde Parti çalışmaların 

yürütmek üzere o mahalde bulunan Parti üyelerinin kendi içlerin 

den seçecekleri bir asil, bir yedek Parti görevlisi ; İlçe (yoksa İl) Yönetin Kurulları tarafından demokratik danışma yoluyla atanır, 


ÇALIŞMA KOMİTELERİ 


17 İl ve İlçe örgütleri Partinin geniş halk kitlelerine önderlik etmes 
için fabrikalara, köylere, diğer üretim birimlerine ve meslek esa sına dayanan Çalışma Komiteleri kurarlar. 


MECLİS GRUPLARI 


18 TBMM'nin Partili üyeleri, üyesi bulundukları Medislerde Siyas 
Partiler Kanununda öngörülen esaslar çerçevesinde Parti Mec lis Grupları kurarlar. Partinin Meclis grupları ve organlarının çalışın yöntemleri, seçim ve görüşme usulleri Parti Meclisi tarafından hazır lanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Mahalli meclislerde görev alan Parti üyeleri de Parti Meclisi tarafın dan çıkarılacak yönetmelik uyarınca gruplar kurarlar, 


Genel hüküml 


9 Kongrelerdeki organ, seçimleri gizli oy, açık sayımla yapılır. O 
ganlar oyçokluğu ile 2 yıl için seçilir. 
Bu Tüzükte belirtilen bütün yönetici organlar kendilerine bağlı b rolar, komiteler, kollar vb. kurmaya yetkilidirler. 
Yönetici organlar, Siyasi Partiler Kanununda gösterilen defter y kayıtları, Parti Meclisinin hazırlayacağı yönetmeliğe uygun olarak tı tarlar. 


20 Partinin seçime katılacağı illerde göstereceği adayların tespiti k 
nun hükümleri uyarınca Parti Meclisi tarafından çıkarılacak k yönetmelikle düzenlenir. 


21 Üyelik ödentisi ayda elli liradır. Parti, Siyasi Partiler Kanununı 
65. ve sonraki maddelerinde belirtilen gelirleri sağlayabilir. Par 

nin mali işleri Siyasi Partiler Kanununun üçüncü kısmında yer alan k kümlere göre düzenlenir. 
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BAĞIŞ MIKTARI 


2 MİLYON 
163 BiN LİRAYI 
BULDU 


Geçen hafta içinde kampanyamıza 220 589 lira ba- iş geldi. Bu bağışların illere göre dağılımı şöyle : stanbul; 91 005, Ankara: 41 325, Kayseri: 20 000, 

Tarsus (İçe) : 12 250, İçe : 100, G Antep - K Maraş: 
10 500, Adana:8 325, Karabük (Zonguldak) : 8 000, 
Harbiye (Hatay) :3 580, Göle (Kars) :2 500, Konya: 
2 500 Gebze ( Kocaeli ) : 2 000, Elazığ:2 000, Balıkesir : 1 070, Gölköy (Ordu) : 1 000, Pülümür (Tunceli): 900, Şuhut (Afyon) : 800, İskilip (Çorum) : 460, Bayramiç (Çanakkale) : 200, Ağrı : 100-Bağışlanan eşya satışından : 11 974. 

Böylece kampanyamıza şimdiye kadar gelen bağışların toplamı nakit olarak 5 763 561 lirayı buldu. Bunun da illere göre dağılımı şöyle: 


ETANBUL vaa Sl Wer eva oae Bl 1381 597 
A RA era le eza şi e ie saa GR a, t i 047 256 
OMRE MANSA . 0 esime S En e nea 584 687 
GE SENEDPR MARAS e e eee ie ei» 259 182 
MERANA E ib pe sa mec mele eye KE 113715 (Ceyhan: 21 600, Kadirli: 4 050)! 
ALİMİ DL ur Dy elele giyen esiyor olen Mep 111 650 
ON İY a e ae lee la Ta es ar EEA 86 507 
(Düzce: 69 415, Mengen. 12 000) 
MEAĞZON SE le TAYI Ria GAZ ANKE ea S 83 590 
POBE S aa nOA e Daa RE SALİ E ZEN a S 68 265 
(Tarsus: 31 250, Silifke: 16 765, Anamur: 1 800) RAAE a ee ei ŞE Dle DIa aJou son WENE 62709 
ANTALYA GAZİPAŞA... . 1.011 ve 56 345 
ISPARTA-DENİZLİ.... 1... över» 53 705 
YIYARBAKİIR:. PEA iie fa a mS LN RA 52 620 
MAEAEA ll ee a MİN air şa a a E 46 046 
MUOGLASAYDIN 0. 02 a oam çareler aee 45755 
BAZİ A a E E R aa Ee 42 500 
ZONGULDAK S oie ep a lee ela ma ER 41 560 
(Devrek: 20 000 Karabüi.: 18 000) 
ON A ir e aa ae ee 31975 
(Cihanbeyli: 2500, Karaman. 2 500) 
e esli Ga açi 28 505 
(İskenderun: 7 865, Samandağ. 16 320) 
KAYSERI a emen Mepa ae er) SE Ye 28 500 
(Yahyalı: 2 850) 
ORDU Lİ ER e e ee Ty e VR Ae 20 150 
(Gölköy .6 220, Akxuş:5 020, Ünye: 5 115, Fatsa.2 850) ABA yi ea LR al e MER 2 (0 İD 2... 18640 (Divriği: 13 400, Kangal: 1 500) 
ÇANAKKALE... 00 se sey 17 458 
(Biga: 16 925) 
ERZİNCAN 5 sr e Sele lena Sep yele, e VEE 17000 
SAMSUN. ve e e e me yetme ae ça e 16 431 
«7. (5 b e ve 1» emmi YE Gr e Me ie aN, EC Sr 12 645 
via 514 n mi ya ei imei le a OT A SE 12194 (Kandıra: 5 000) 
TAR e ea e 0 E a 00 çe er va 9 000 
zi S ti, e lir peel sc aöl alip 4 67 50 
NN e NENE in DR mea SERİLİ 5 885 
(İskilip: 4 585) 
LİRA ii ei e e ve AYA Emiş İŞ 4 840 
111 1) Gg hemme rate yeyin ez Ne a Gen? e NOA DOAN 4 500 
İNEBOLU (Kastamonu).................» 4 400 
ERKON rihi i i ar ee e LED RG lp 3 980 
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lendireceği belirtilen açıklamada şöyle deniyor: “HALKIN SESİ Türkiye halkının her iki süper 


Sayfa 10 
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Norveç İşçilerinin Komünist Partisi 


SKLASSEKAMPEN — 
GÜNLÜK GAZETEMİZİ 
DESTEKLİYOR 


Norveç İşçilerin Komünist Partisi / Marksist—Leninist'in yayın organı KLASSEKAMPEN Dergisi, 30 Aralık 1977 günlü sayısında günlük gazetemizi destekleyen bir yazı yayınladı. HALKIN SESİ'nin 132. sayısındaki “Günlük Gazete İçin İleri” yazımızın büyük bir kısmına yer verilen yazının başında, gazetemizin önemini belirten bir açıklama bulunuyor. Günlük gazetenin Türkiye'ninemekçi halkının mücadelesini son derece güç- 


devlete, faşizme ve revizyonizme karşı mücadelesini gelecekte bir üst düzeyde yürütmeye kesinlikle devam edecektir. $ 


me a 


Ban a a 
; 


"Yeter ki ga: 


RUE GMİS n e e e ri 3 230 
e MN e A 2 400 
(Bozüyük. 1 200) 

MR eee içimde sella 2310 
ME e ae ii 2 000 
GAZİOĞLU KÖYÜ (Tekirdağ) ........ 00... 1995 
VARTO (Muş) .......... e E 1185 
MİL aaa 1 750 
ERRE NS OON, OE 9.000 
BAKİ SEİR e Ey YA İNS vale? 6 750 
BECIK S e Pe e a İNN 2 460 


BURO NS Casi Sre a se Pas eee Gey te 1710 


BİR KÖYLÜ CEBİNDEKİ BÜTÜN PARAYI GAZETEYE BAĞIŞLADI 


Kampanyayı köylerde sürdürüyoruz. Altmış yaşında- ki bir köylü, HALKIN SESİ'nin siyasetlerini doğru bulduğunu söyleyerek bize sorular sordu ve “her zamau gelin" dedi. Köy yolunda karşılaştığımız yaşlı bir köylü de gazetenin birliği savunmasını, Amerika'ya ve Rusya'ya karşı çıkmasını isteyerek, cebindeki 30 liranın 20' sini bize verdi. Tekrar aynı köye uğradığımızda, yine aynı yaşlı köylü ile karşılaştık. ''Ben bu kampanyayı çok beğendim" diyerek cebindeki son 10 lirayı da verdi. 


| KAYSERİ | Mazgirt'ten Bir Grup Devrimci 


MEMURLAR 
KAMPANYAYA DESTEK OLUYOR 


Bağış kampanyasını sürdürürken bir memur "Amerika' nın Rusya'nın bağrına bir hançer de ben vuracağım”" diyerek 50 lira bağışladı. Semt kahvelerinde halka gazetemizi anlatıp bağış İstiyoruz. İşçiler ekmek paralarından keserek bize yardımda bulunuyorlar ve "Yeter ki gazetemiz çıksın biz her şeyimizi veririz" diyorlar. Kayseri Demiryolu Memur Lokalinde 1100 lira bağış topladık. 

Kayseri'den Devrimciler 


TYRKIA: : 
Halin Ses” sy ir dagsav'9 


biz herşey 


GİRESUN aea Baia e i 505 
ESKİPAZAR (Çankır).............0..... 1055 
AMMA E el ön cla i 040 
UŞAK, o ey an 710 
KERİM şe GENEL EROR 60€ 
WANG e a a gir 36C 
RM... 25( 
ADAPAZARI a ikm 20( 
KÜTANYA ei. vere e ane Mİ 10( 
CORT DEĞE... vee. in ge N 483 504 
BAĞIŞLANAN EŞYA SATIŞINDAN ...... 876 461 


EO ENE aş ee ee talu mele e eğim BASK 5 763 56 


AE e “Rİ bari 


SEYYAR SATICILAR 
GAZETEMİZE BAĞIŞ YAPTILAR 


Beşiktaş ta dükkanlardan ve seyyar satıcılardan bagış topladık. Bağış istediğimiz bir subay, AYDINLIK gibi bir gazeteye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir seyya satıcı iş aradığını, hiç parası olmadığını söyledi ve ce bindeki son 5 lirayı çıkarıp verdi. Bir başkası okum: 


yazma bilmediği halde gazeteyi alıp, arkadaşların: okutacağını söyledi. Bir satıcının bağış vermekte ka yarsız davranması üzerine orada tartışma açtık. Etrafımızda biriken halk söylediklerimizi destekleyince satıcı da, tartışmaya katılanlar da hepsi bağış yaptılar. Seydişehir'de çalışan bir mühendis sosyal-emper. 
yalistlerin Seydişehir sömürüsünü anlatarak, gazetenin adresini aldı ve bize daha fazla bilgi vereceğini söyledi. 

Beşiktaş'tan DGB'liler 


H.KURTULUŞU'NUN ETKİSİNDEKİ 
BİR DEVRİMCİ: 
"BÜTÜN DEVRİMCİLER KAMPANYAYI DESTEKLEMELİ" 


“Günlük Gazete Kampanyası" Çiçekli nahiyesi çevresinde de yürütüldü. Ben Halkın Kurtuluşu görüşlerini savunan biri olarak bu kampanyaya katıldım. Günlük gazetenin çıkmasını gönülden arzuluyor, Türkiye devrimine hizmet edeceğine inanıyorum. 

Bu inançla ben de kampanyaya yardımcı oldum. 
Çevremde benim gibi bütün başka görüşleri savunan arkadaşlara bu kampanyayı desteklemeleri gerektiğini ve günlük gazetenin önemini anlatmaya çalıştım. 

HALKIN SESİ'ni savunan arkadaşlarla bir günde 
720 lira topladık. Gazete çıktıktan sonra "devrimciyim" diyen herkes bu gazeteyi alıp okumalıdır. 


Çiçekli Nahiyesinden Bir H Kurtuluşu Sempatizanı 


KIRMIZIKÖPRÜ'DE 30 BİN LİRAYI AŞTIK 


Günlük gazete için açtığımız kampanyayı sirdürüyoruz. Halk kampanyamızı destekliyor. Bir köylü “Biz aer zaman sizinle beraberiz" diyerek bağışta bulundu. 
Bir kahveye girdiğimizde orada bulunan köylüler ve 2snaflar kampanyamızı desteklediler, bağışta bulundular, Yurt dışında çalışan bir işçi de gazeteye abone olacağını söyleyerek 50 lira bağışta bulundu. Üç saat çinde toplam 680 lira toplamış olduk. 

Şimdiye kadar 30 bin liranın üzerinde bağış topadık. Ayrıca eşya, teyp, fotoğraf makinası, çeyiz, deri, zost gibi şeyler de bağışlandı. Kampanyamız devam diyor, 


20 ASKER 285 LİRA GÖNDERDİK 


Kırmızıköprülü Devrimciler 


Adanalı bir askerim. Zor şartlar altında olmama rağmen, görev yaptığım Diyarbakır'da gazetemizin çıkacağını öğrenir öğrenmez bağış toplamaya başladım. 20 asker arkadaşımla beraber 285 lira topladık. Şimdi Adana'da bulunuyorum. Buraya gelirken 150 paket asker sigarası getirdim. Tanesini bir liradan satıp toplanan parayı da gazeteye gönderiyorum. Ayrıca ben 1150 lira değerindeki kol saatimi ve cebimdeki 230 lirayı bağışlıyorum. Adana' nın İstiklal Mahallesinde 575 lira bağış topladım. Bir arkadaşım 1000 lira değerindeki gitarını ve 200 lira bağışladı. 

Bağış toplamaya devam ediyoruz, edeceğiz. 


Bir Devrimci 


TARLADA ÇALIŞARAK KAZANDIĞIM 
PARAYI GÖNDERİYORUM 


Ben bir ev kadınıyım. Gazetemize bağışlayacak de ğerli bir-eşyam olmadığından tarlaya gidip çalışmaya karar verdim. İlk yevmiyemi gazeteye gönderiyorum, Daha fazla yardım yapabilmek için tekrar işe gideceğim. 


Tarsus'tan Bir Ev Kadını 


ELYAF FABRİKASI İŞÇİLERİ 
KAMPANYAYI ÇOŞKUYLA KARŞILADI 


Sovyet sosyal-emperyalizmine ve Amerikan emperyalizmine karşı mücadelemize güç katacak olan AYDINLIK gazetesi için bağış kampanyasını fabrikamızda da başlattık. Gazetemizi işçi arkadaşlara anlatıyoruz. İşçiler bağış kampanyasını vargüçleriyle destekleyeceklerini söylüyorlar. Topladığımız 510 lirayı gönderiyoruz. 


16 BELEDİYE İŞÇİSİ 740 LİRA 
GÖNDERİYORUZ 


Bir Grup İşçi 


Devrimci belediye işçileri olarak günlük gazete kampanyasını destekliyor ve 740 lira gönderiyoruz. İki süper devletin hegemonyacılığına karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. (o Kampanyayı devam ettireceğiz. 


BALIKESİR 


BİLEĞİMİN GÜCÜNDEN BAŞKA BİR ŞEYİM ` YOK ELİMDEKİ 100 LİRAYI 
GÖNDERİYORUM 


16 Devrimci Belediye İşçisi 


Bileğimin gücünden başka hiç bir şeyim yoktur 50 yr lmı el kapılarında ortaçağın karanlıklarıyla boğuşarak öldürdüm, HALKIN SESİ nin doğru siyasetini öğrenene kadar bu böyle idi. Şimdi ise bir devrim işçisi olmak için bütün gücümle çalışıyorum. Elimdeki 100 lira ile kampanyaya katılıyor, yürekten destekliyorum. 

Bir Emekçi 


zim alm a min 


temiz cı nizi veririz” 


S ” de 


ksın 


PARİSÇEVRESİNDEN(/5 GÜNDE 
1000 FRANK 1OPLADIK 


AYDINLIK'a yardım için son 15 gün içinde Paris çevresinden 1000 frank daha topladık. Kampanyayı işçi lojmanları, terzi atölyeleri ve aileler içinde yürütüyoruz, "Gare Du Nord" civarında bir kahvede işçi arkadaşlara gazetemizi anlattık ve bağış istedik. Şereflikoçhisar'dan gelmiş olan bir işçi arkadaş "Bizim nikahımızı Amerika üzerine kıymışlardı, şimdi bir yandan da Rusya giriyor" diyerek, gazetenin halkın en önünde mücadele 
etmesini istedi. Bir terzi atölyesinde de dört işçiden 60 
frank topladık. Ayrıca, yılbaşı gecesi bir eğlence düzenleyerek 170 frank topladık. 5000 franklık yazı ve kırtasiye malzemesi temin ettik. 

Kampanyamız devam etmektedir. 

Paris 'ten Devrimciler 


İSVİÇRELİ BİR HEMŞİRE 
650 FRANK BAĞIŞLADI 


İsviçreli bir hastabakıcı 650 İsviçre frankı bağışta bulundu. Dükkanı faşistler tarafından yakılarak binlerce frank zarara uğrayan Erzincanlı bir tüccar ise Baden deki Halk Gecesinde bir konuşma yaparak dükkanı yanmasına rağmen günlük gazeteye bağış yapacağını söyledi. 


KÖYÜMÜZDE İKİ GÜN İÇİNDE 
155 LİRA TOPLADI 


İsviçre'den Devrimciler 


Gazetemizin çıkacağını duyunca biz de bağış toplama kararı aldık. İki gün içinde 155 lira topladık. Gazetemiz HALKIN SESİ'ni köy halkına okuyup görüşlerini alıyoruz, Kampanyayı daha çok genişletmek için çaba harcıyoruz. 


Hafik Kazasına Bağlı Karlı KöyündenDevrimcier 


GEM KARACA 
GAZETEMİZİ 
ZİYARET ETTİ 


GÜNLÜK GAZETE iÇiN 
BAĞIŞ ADRESİMİZ 


Leyla Yurdakul iş Bankası Cağaloğlu Şubesi 
Hesap No:6137Y 
İSTANBUL 


BİR İŞÇİ İŞTEN ATILMA TEKDİDİNİ DİNLEMEYİP BAĞIŞ YAPTI 


İş hanlarından , dükkanlardan makbuzla bağış topluyoruz. Her sabah gruplar halinde hanlara dağılıp,tek tek bütün -işyerlerine gidiyoruz. 15 kadar arkadaşın katıldığı 4 saatlik bir çalışma sonunda her'gün 1000 lira civarında bağış topluyoruz. Bir iş hanının kahvecisi devrimcilerle omuz omuza olduğunu söyleyerek bağış yaptı. Bir müteahhit Türkiye'nin Amerika ve Rusya'ya dayanmasının yanlış olduğunu belirtip Gazetemize abone olacağını söyledi ve bağış yaptı. Bir konfeksiyon atolyesinde patron "Burada kimse bağış yapmaz" dediği halde biz dışarı çıkarken orada çalışan işçilerden biri arkamızdan gelerek "'Patron bunun için belki beni işten kovar,ama önemli değil" deyip 20 lira bağış yaptı. İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Derneğine girdik. Başkan bize büyük ilgi göstererek yönetim kurulu olarak bağış yapacaklarını söyledi. Bir doktor 100 lira bağışta bulundu. Yanında çalışanlar da iş güvenliği istediklerini belirterek 40 lira bağışladılar. 
Bir terzi de bizi önceden tanıdığını söyleyerek HALKIN SESİ'nin seçim broşürünü çıkardı. Fikirlerimizi çok begendiğini ve Gazetemize abone bulacağını söyledi. 


İzmir'den Devrimciler 


“AYDINLIK ın başarısı, 
Türkiye halkının başarısı olacaktır.” 


AYDINLIK gazetesini ziyaret eden tanınmış sanatçı Cem Karaca, "AYDINLIK'ın başarısı, Türkiye halkının başarısı olacak " dedi. 

Cem Karaca, gazeteyi gezdikten sonra izlenimlerini şöyle anlattı: "Gazeteyi çok çok beğendim. Türkiye'de böyle bir gazetenin 'çıkmasıçok sevindirdi beni. 
Böyle bir gazete hepimizin intiyacıy dı. Şimdiye kadar sırtını büyük sermayeye dayamadan çıkacak ilk gazete olacak. Bununla sırtını hiç bir yere dayamayacak demek istemiyorum, dbette AYDINLIK da sırtını bir yere dayıyor, yani halka . Bugüne kadar birçok gazete çıktı, battı. Bunlar teknik bakımdan da çok geriydiler. Ben AYDINLIK'ı teknik bakımdan son derece yeterli ve üst düzeyde gördüm. Gördüklerim beni şaşırttı diyebilirim. Çok sevindim." 


Karaca, gazeteye iişkin önerilerini soran muhabirimizin sorusuna da şu yanıtı verdi: "Tabii hepimiz, tüm halkın sorunlarına çözüm getirecek, Türkiye hin önemli meselelerine ışık tutacak bir gazete olmasını istiyoruz. Bunun dışında özel bir önerim yok. Ne ol- 


sun ki? Her şey var, her şey çok güzel. AYDINLIK'ın başarısı Türkiye halkının başarısı olacaktır. " 

Türkiye'nin bağımsızlığı konusunun çok önemli olduğunu söyleyen Cem Karaca, "Onun için bu konuya aynı hassaslıkla yaklaşmak gerekiyor. Bir kere bağımsızlık A'nın hegemonyasından çıkıp, B'nin hegemonyasına girmek olamaz. Bu bağımsızlık değil, satılmışlık olur. Bağımsızlık hiç bir hegemonyaya bovun eğmemek ve satılmış olmamaktır.” dedi. 


Cem Karaca, muhabirimizin devrimci müzik konusındaki sorusunu da şöyle yanıtladı: 

"Devrimci müzik, toplum hayatının ve mücadelesinin devrimci bir gözle yansıma. dır. Devrimci müzik konusunda arkadaşım Sarper Özsanin görüşlerini tamamen paylaşıy orum. Yani özde devrimci, biçimde milli. Zaten son yaptığım 1 Mayısplağında da Sarper Özsan 'ın bu konuyla ilgili sözlerine yer verdim. İleride tabii daha iyi çalışmalar yapmak istiyoruz. İnsan her zaman kendini yenilemelidir. Gelecekte de Sarper Özsan'la birlikte çalışmalarımı sirdüreceğim. " z 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« Mehmet Ertirk 


SATIYORUZ" 


REVİZYONİSTLER 
MESS PATRONLARIYLA 
ANLAŞTI 


Dergimizin baskıya verildiği Cumartesi günü Maden-İş MESS görüşmeleri henüz kesin sonucuna ulaşmamıştı. 
Anlaşma metinleri açıklandıktan sonra bu konuyu daha geniş bir şekilde ele alacağız. Buna rağmen basında- ki açıklamalar ve Maden-İş yöneticilerinin çeşitli bölgelerde yaptıkları konuşmalar, anlaşınaya varılan prensip maddelerinin ana hatlarını ortaya koyuyor. 

Nedir bu prensip maddeleri? 

Birinci olarak grup sözleşmesi kabul edildi. Buna göre birçok fabrikanın sözleşmelerinin yürürlük süreleri birleştirilerek. Kıdem tazminatında yeni bir artış sağlanmadı. Çeşitli sosyal haklar donduruluyor. 
DGM'den atılanlar seri alınmayacak. Grevde geçen süre kıdemden sayılmayacak. Çalışma saatleri ve işkizlik tazminatı gibi konular zaten çoktan unutulmuştu. 


MESS greviyle uzak yakın ilgisi olan herkes, bu prensiplerin kimin prensipleri olduğunu bilir. 

Kabul edilenler MESS'in prensipleridir. Maden işçileri, MESS'in şartlarını kabul etmemek için sekiz aydır grev çadırlarında açlığa, yoksulluğa, soğu- 


ADELA DERİ FABRİKASI 


IRAN 


185 isci açıkl 


Geçtiğimiz hafta Alibeyköy'deki Adela Deri Fabrikası kapatıldı. 185 işçinin işine son verildi. Dört ay önce de, toplu sözleşmeye bir gün kala 50 kadar işçi atılarak kundura bölümü kapatılmıştı. 

Uzun zamandır işçilerin birliğinden rahatsız olan patron, sirekli baskı uyguluyor, "Bu fabrikaya komünistler doldu, bunları mutlaka atacağım” diyordu. Baskılarla işçileri yıldıramayacağını anlayınca, sonunda sendikayla anlaşarak fabrikayı kapattı. Geçtiğimiz hafta bir toplantı yapan işçiler, dergimize şunları anlattilar: 

"Dokuzuncu ayda toplu sözleşmeye oturduk. Hepimiz sık sık ‘temsilci arkadaşlarımızla birlikte sendikaya giderek gelişmeleri izliyorduk. Dört ay sonra görüşmeler anlaşmazlıkla „sonuçlandı. Aslında sendikamız Deri-İş patronla anlaşmıştı. 75 lira zam alacak, bunun 20 lirası prime kesilecekti. Ayda bir gün hasta olup da doktora gitsek, bu primler olduğu gibi yanıyordu. Bunu kabul ettiğimiz takdirde elimize geçecek olan para, bu günkü asgari ücretten az olacaktı. Biz bunu kabul etmeyince, patron hepimizi atıp fabrikayı kapattığını söyledi. Bu ara jandarma da fabrikaya geldi. Askerler bize "sizin sendikanız yok mu?" 
diye' soruyorlardı. Telefon edip durumu sendikaya bildirdik. Sendika başkanı Mehmet Varol bize "bugünkü mevcut yasalar patrondan yana. 
Yani, patronun yaptığı yasaldır. Sendika yasalara aykırı hareket edemez. Tazminatlarınızı alın, gidin" dedi. 

Şurtu açıkça görüyoruz, işçiler olarak en büyük taleplerimizden biri iş güvenliği. Fabrikadan atılan 185 işçi olarak şunu söylüyoruz: İş güvenliğimiz sağlansın. Patron ve sendika ağalarının işine gelmedi diye ekmeğimizle oynanmasın, Lokavtın kanunsuz olduğu ilan edilsin, Atıldık ama gene işçiyiz. Çalışacağız. Girdiğimiz yerde mücadelemizi sirdüreceğiz. 


ğa rağmen direndiler. Ne MESS'in tehditleri, ne revizyonistlerin her türlü kırıcılık ve bölücülük çabaları işçilere boyun eğdiremedi. Maden-İş yöneticileri MESS'in prensiplerini kabul ettiklerini açıkladıkları son birkaç günde bile çeşitli bölgelerde işçilerin yoğun ve sert protestoları ile karşılaştılar. 

Bu sonuç hakkında işçilerin görüşü hangi fabrikaya hangi çadıra giderseniz gidin, bir tek cümlede özetleniyor: 


"Satıldık!" 


Varılan nokta ortadadır. Buna rağmen işçiler içinde hakim olan duygu şaşkınlık değildir. Çünkü revizyonistler MESS grevini başından beri kırmaya uğraşmış, yaptıkları her açıklama, uyguladıkları her yöntemle "Satıyoruz, satıyoruz ... " diye bağırmışlardı. Satış sürpriz değildir. İşçiler bugün bu şartlar altında işbaşı yapıyorlarsa bunun tek sebebi vardır. 
Eğer mücadeleye giren bir ordunun yönetimi düşman ajanlarının eline geçmişse yenilgi kaçınılmazdır. İşte işçi sınıfı bugün bu duygu içindedir. 

Maden işçileri tezgah başına dönüyor 

Revizyonistlerle hesaplaşma asıl bundan sonra başlayacak! 


POLİTİKA PATRONLARININ 
ATTIĞI İŞÇİLER 


TOPRAK-İŞ'in basına açıklaması 


“DEMOKRATİK BİR 
TARIM-İŞ KANUNU 
ÇIKARILMALIDIR” 


Toprak-İş Sendikası Yönetim Kurulu, basına ve TRT'ye bir açıklama yaparak, Ecevit hükümetinin programıyla ilgili görüşlerini kamuoyuna duyurdu. 

Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, programda can güvenliği sorununun önemle ele alınmasının sevinçle karşılandığını, fakat işkenceci ve katillerden hesap sorulmadan, bunların yuvaları olan Kontrgerilla ve Ülkü Ocakları dağıtılmadan can güvenliğinin sağlanamayacağını belirtti. 

"Hangi görüntü altında olursa olsun emperyalizme karşı çıkılacağının" programda yer almasının başka bir önemli nokta olduğunun belirtildiği açıklamada, bu konuda somut adımlar atılması, Üçüncü Dünya ülkeleriyle her alanda dostluğu geliştiren, siper devletlerden gelebilecek bir saldırıya karşı koyabilmek için ulusal kaynaklara dayanan bir savunma politikası izlenmesi istenmekte ve MC bakanlarının giderayak Rusya'yla yapmış olduğu anlaşmaların onaylanmaması talep edilmektedir. 

Toprak-İş'in açıklaması şöyle devam ediyor? 
"Başka bazı sendikalarca yayımlanan bildiriler- de, hükümetten Helsinki Anlaşmasına uygun adımlar atılması ısrarla ileri sirülmektedir. Sendikamızın bu isteğe katılmadığının ve buna karşı olduğunun bilinmesini isteriz. Çünkü Helsinki Anlaşmasının Siper devletlerin saldırgan politikasını örtbas eden, fakat gelişmiş ve gelişmek- te olan ülkeleri siper devletlerin saldırganlıklarına karşı uykuya yatırmayı amaçlayan bir tuzak olduğu unutulmamalıdır, Hükümetin bu tuzağa karşı uyanık olması her yurtseverin içten gelen bir dileğidir. 

"Hükümet programında önemle belirtilen konulardan biri de, Tarım İş Yasasının çıkartılacağının belirtilmiş olmasıdır. Tarım işçilerinin çalışma hayatını düzene koyacak olan bu kanun, büyük toprak sahiplerinin meclisler ve devletin kilit noktaları üzerindeki siyasi nüfuzları yüzünden, yıllardır sözü edildiği halde çıkartılmamıştır. Ecevit hükümetinin bu sözüne uygun adımlar atarak, demokratik bir Tarım İş Yasasını bir an önce çıkarmasını bekliyoruz. Bu kanun tasarısı hazırlanırken, tarım-iş kolunda var olan, büyüklü küçüklü bütün sendikaların görüşlerinin alınmasını şimdiden önemli bir nokta olarak hatırlatırız. Sendikamız demokratik bir Tarım İş Yasasının nasıl olması gerektiği konusındaki görüşlerini daha sonra kamuoyuna açıklayacaktır." 


"I7.maddeyi, çerçeveletip gazetenin kapısına asacağız' 


Politika gazetesi, geçen hafta 


- Bize daha önce çıkarılacağımı- 


bile işçinin kalbini kırmamaya, işçi- 


[BM servisinde çalışan iki kız işçiyi 
17. maddeye göre işten attı. Hamide Bedel ve Güner Akay adındaki kız işçiler nasıl atıldıklarını şöyle anlattılar : 


- Beni 17. maddeden çıkarttılar. 
O gün Aydın bey beni aşağıya çagırdı. "Siz buraya girdiğinizden beri erken gidiyorsunuz" dedi. Halbu- ki ben girerken konuşmuştum, ailemin durumu iyi değil, hem gece okulunda okuyorum, hem de kardeşlerime bakıyorum, o yüzden erken çıkmax zorundayım demiştim. 
Kabul etmişlerdi. Ama Aydın bey 
"seçen gün 5 dakika erken çıkmışsın" diye bağırmaya başladı. Öyle bağırdı ki, bir dövmediği kaldı. O gün sekreterden izin aldığımı söyledim. Beni dinlemedi bile. Epey 


bağırdı. Yukarı çıktım arkadaşlara 


da anlattım. İşçiyiz, işimiz neyse onu yaparız. Böyle bağırmaya hakkı var mı? Aynı gün akşamüstü, tam okula gidecekken çağırdılar. Muhasebeye indim. Bana bir kağıt verdiler. Okudum bir şey anlayamadım. 
“17. maddenin.. Yeni işinizde başarılar dileriz." diye yazıyordu. Pikajda çalışan bir arkadaşı da benim gibi tazminatsız çıkardılar. 


Bu arada diğer kız işçi söz aldı: 


zı söyleseydiler iş arardık, iş bulurduk. Teknik serviste kötü durumda olan birçok arkadaş var, Mesela benim babam çalışamadığı için aile geçindirmek zorundayım. Aşağıya idareye de sordum, eğer çıkaracaksanız söyleyin dedim, Çıkarmayacaklarını söylediler, Arkadasım sormuş, ona da aynı şeyi söylemişler. 

HALKIN SESİ: 17. maddenin hangi şıkkına göre çıkarıldınız? 

- Bize 17. madde hakkında hiç bir gerekçe söylemediler. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Beş dakika meselesini söylemişlerdi. 

HALKIN SESİ: Politika patronu işçilere nasıl davranıyordu? 

- Aydın Engin'in yüzünü zaten az görürdük. Görünce de haşlanırdık. 
Haşlar adamı çıkar giderdi kapıdan. 
Bir defa bir arkadaş yemeğe çıkmıştı. Aydın Engin geldi. "Sayfa bitmeden yemeğe çıkmayacaksınız " 
diye bar bar bağırdı. Saat üçe dörde kadar aç açına çalıştığımız olurdu. 
Birçok arkadaşın sabah kahvaltı etme imkanı da yok. Öğle yemeğini de- böyle burnumuzdan getirttire getirttire yedirirlerdi işte. 

- Biz iki arkadaş, daha önce başka gazetelerde de çalıştık. Yeni İstanbul'da çalıştık. Oranın patronuna Politika'dakiler gerici derama, o 


yi hoş tutmaya çalışırdı. Böyle hor davranmazdı. 


HALKIN SESİ; Politika okur muydunuz? 

- Vallahi ben bir tek bulmacası ile uğraşırdım. İlgimi çekmiyordu gazete. Gerçekle ilgisi olmayan şeyler yazıldığı için okumazdım. Öylesine palavra şeyler vardı. Yaparız, ederiz, işçiyi savunuruz diyorlar, ama maalesef ilericilikle hiç bir ilgileri yok. Ticaretini yapmasınlar, gösterişini yapmasınlar bu işin. 
Ayın 10'u gelirdi. Bize aylıklarımızı vermezlerdi. Bir de ailesi olanları, 


kira verenleri, çoluk çocuk geçin- 


direnleri düşünün, Onlar ne yapsın? 
Yani böyle bir gazeteydi. 

HALKIN SESİ: Size siyasi olarak bir şey anlatırlar mıydı? 

- Siyasi olarak bizle konuşmaz lardı. Biz sorardık bazen, mesel. 
"Anarşist nedir?" diye. Bizle dalga geçerlerdi. "Senin yaşın daha küçük, büyüyünce öğrenirsin" gibi laflar ederlerdi. Böyle acayip bir hava vardı. Onlar kendi aralarında konuşurlardı. Biz de bir şey soramazdık. Sonunda 17. maddeden çıkarıldık işte. 17. maddeyi çerçe.eletip Politika gazetesinin kapısına asacağım. : 


Rusların "yardım" karsılığında Türkiye'den istediği imtiyazlar açığa çıkıyor 


us askeri uçakları 


İSDEMİR” de 400 kg kömür yerine 
890 kg kullanılıyor 


Zonguldak'ta 23-27 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye 1. Kömür Kongresinde, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri adına konu- 


şan H Avni Yazan, "bugün dünyada 1 ton çe- 


lik elde edilmesi için gereken kömür miktarınm 400 kilo olduğunu ancak, Türkiye'de Rusların kurduğu İSDEMİR Tesislerinde bu rakam iki mislinden de fazla, 850 kilodur. 
Bu durum İSDEMİR'in teknolojik gerilik seviyesini göstermektedir" demiştir. Konuşmacı 1982'de 7 milyon ton, 1987'de 13 milyon ton taş kömürü ihtiyacı doğacağını, bu miktarın karşılanmasının çok güç olduğunu belirtmiştir. Mevcut taşkömürü üretiminin ihtiyaca cevap vermediğini söyleyen H.Avni Yazan, 1978 yılında taşkömürü bulunamadığı takdirde kok fırınlarının donma tehlikesiyle karşılaşacağını ve bir daha kullanılamayacağını açıklamıştır. Yazan, konuşmasında "Sovyetler Birliği'nin, Türkiye'nin taşkömürü talebini NATO üyesi olması gerekçesiyle, stratejik bir maddedir diyerek geri çevirdiğini"' söylemiştir. Aynı kongrede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal da Türkiye'nin taşkömürü ithal etmek zorunda kaldığını belirtmiştir. 


© RUSLARIN TÜRKİYE'YE AEROFLOT 
YOLCU UÇAĞI DİYE BİLDİRDİKLERİNİN ASKERİ NAKLİYE UÇAKLARI OLDUĞU KANITLANDI. 


e HÜKÜMET MONTRÖ ANLAŞMASINI 
ÇİĞNEDİĞİ İÇİN RUSYA'YI UYARDI. 
VE GEÇİŞ SAYISININ AZA! TILMASINI İSTEDİ. 


Aralık ayında Rusların Türkiye üzerinden geçirdikleri uçak sayısı birdenbire 12'den 30'a fırladı. Bu artışın nedeni Sovyetler Birliği'nin Etyopya'ya taşıdığı silahları Türkiye üzerinden geçirmesiydi. Uçak sayısındaki artış Türk hükümetinin dikkatini çekmiş ve ancak ihbar izniyle "anzi" geçişlere müsaade veren Montrö Anlaşmasına dayanarak Rusya'yı bu konuda uyardı. Uyarı üzerine Türkiye üzerinden geçen Rus uçaklarının sayısı normale döndü. 
Ancak Türk hükümeti bu uçakların askeri nitelikte olması ve Etyopya'ya silah taşıması konusunda herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Oysa, Rusların ihbar raporlarında Aeroflot sivil uçağı diye bahsettikleri uçakların üstlerine sivil uçak işareti takılmış, AN-12 ve AN-22 tipi askeri nakliye uçakları olduğu kanıtlandı. 

Montrö Anlaşmasında ihbar izniyle Karadeniz'den Akdeniz'e geçecek uçaklar için, bir tek güzergah tanınmaktadır. Bu güzergah İnebolu-Ankara-Mut yoludur, Oysa, Rus uçakları Türkiye'den geçerken doğu sınırımızı izlemiştir. Rusya bir kere daha Türkiye'nin egemenliğini çiğnemeye kalkışmıştır, Gürcistan ve Taşkent'teki üslerinden uçaklarıyla Etyopya'ya kurdukları malzeme, teçhizat ve silah köprüsüne Türkiye'yi de alet etmek istemiştir. 
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Politika gazetesi 23 Ocak tarihli sayısında, yeni bir "iler- 


Meslek kuruluşlarında revizyonizme karşı birlik güçleniyor 


Geçtiğimiz haftalarda TMMOB'ye bağlı çeşitli mühendis ve mimar odalarının kongreleriyle TÖB-DER İzmir şubesi kongresi arka arkaya toplandı. 
Demokratik kuruluşların bu yılki kongreleri, revizyonist Beşinci Kolun adamlarıyla buna karşı çıkan devrimcilerin ve diğer siyasi akımların güçlenen mücadelesine sahne oldu. 

DİSK'te önemli bir darbe yedikten sonra revizyonistler, bütün güçlerini buralara yığdılar. Geçen dönemde yönetimde olmalarının olanaklarını da kullanarak birçok meslek örgütündeki etkinliklerini korudular. Son iki haftadır yapılan Mimarlar Odası İzmir ve İstanbul şubeleri, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve İzmir şubeleri, Makina Mühendisleri Odası İzmir şubesi ile TÖB-DER İzmir şubesi kongrelerinde Rus Beşinci Kolun adamları yönetim organlarına girdiler. 

Ancak geçen yıllarla kıyaslandığında, revizyonistlerin meslek kuruluşlarında da önemli bir gerileme gösterdikleri ortaya çıktı. 

Bu yılki kongrelerin en önemli özelliği şuydu: Hemen bütün siyasi akımlar geçen dönemlerden farklı olarak, mücadele oklarını büyük ölçüde Rus Beşinci Koluna yönelttiler. Özellikle, CHP'li öğretmen, mühendis ve mimarların revizyonistler- den ellerini çekmeleri ve bunlara karşı açık bir tutum takınmaları dikkati çekti. 

Revizyonizme karşı baştan beri kararlı bir mücadele yürüten devrimciler ise, güç topladılar ve seslerini daha güçlü bir şekilde duyurdular. 

Sonuç olarak, revizyonist mihrak etrafındaki destek güçleri dağılırken, devrimcilerin taraftarları çoğaldı ve müttefikleri genişledi. 

Revizyonizm dışındaki bütün grupların ve akımların birliği sağlanamadığından gelişen mücadele yönetim organlarında önemli bir değişikliğe yol açmadı. Ama revizyonizmin gittikçe daha çok 


teşhir olması ve güçlenen birlik isteği önümüzdeki, 


dönemlerde emperyalist uşaklarının meslek kuruluşlarından da bir bir temizleneceğini bugünden göstermektedir. 


AYDINLIK 


Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 


1978 ŞUBAT SAYISI ÇIKIYOR 


TİKP 
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Türkiye çi Köylü Partisi kuruldu 


“Sömürge” teorisinin eleştirisi “Millet”, “milliyet” ve "halk” kavramları 


leme" içinde olduğunu açıkladı. Uzun süredir satışı tamamen duran, günde ortalama üç-beş bin basıp, bu bastığını da kesekağıtçılarına satan ve böylece iflasın eşiğine gelen Politika'nın, yeni bir “ilerleme” yapacağı anlaşılıyordu. 
Şimdi "geri" ofset tekniğinden, "ileri" tipo tekniğine geçerek ilerlediklerini iddia ediyorlar. Tipo Türkiye'de genellikle küçük gazetelerin ve naylon gazetelerin kullandığı geri bir tekniktir. İleri teknik ise ofsettir. 

"Politika"'cılar "toplumsal ilerleme" diye bağırıp duruyorlar. Onların ilerlemesi işte budur, Ülkemizi Rusya" ya satipe çalışarak ne kadar "toplumsal bakımdan ilerliyorlar- 

", yeni teknikleriyle de o kadar ileriye gidecekler. 


Sayfa 13 


"H.Yolu saflarında tek bir saat kalmak devrimci harekete zarar Verir” 


Uzun zamandan beri 
Halkın Yolu o saflarında mücadele ettim. 1 Mayıs sonrası ve Üç Dünya Teorisinde H Yolu nun oportünist yüzünü görmüş oldum. Üç Dünya Teorisi konusundaki son tavrı birçok arkadaş gibi beni de düşündürdü, H. Yolu ve yandaşları utanmadan Üç 


ADANA'DAN 15 DEVRİMCİ : 


Bizler, H.Yolu'nun Oportünist Saflarını Terk Edip 


Proletaryanın Devrimci Bayrağı Altında Toplanıyoruz” 


Dünya Teorisinin Mao Zedung yoldaşa ait olmadığını sinsi sinsi ve gizli belgelerle yayarak tabanda kafa bulandırmak istediler. Bugün ise, H.Yolu' 
ndaki tekke şefleri Üç 
Dünya Teorisini kabul etme eğiliminde görünüyorlar. Peki, H Yolu'nun tekke şefleri nasıl hesap verecek? Hani 5 ay önce bu si- 


yaset karşı devrimci siya-* 


setti? Hani bu teori Mao yoldaşa ait de- 


Zedung 


Bizler, H.Yolu'nun oportünist saflarını terkedip, proletaryanın devrimci bayrağı altında toplanıyoruz. Biz, öteden beri Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini savunuyor, Üç Dünya Teorisini devrimin anahtarı olarak alıyorduk. Fakat, H.Yolu' nun sinsice yürüttüğü Üç Dünya Teorisini red siyasetini, ideolojik ve siyasi seviyemizin geriliğinden kavrayamıyorduk. 

Bugün, Marksizm ile revizyonizm arasındaki iki çizgi mücadelesinde tek kıstas, üç Dünya Teorisini kabul edip etmemek- 


tir. Türkiye'de 70'lerden bu yana iki çizgi 


arasındaki mücadelede Marksizm-Leninizm:- 


Mao Zedung Düşüncesini daima AYDINLIK temsil etmiştir. Uçlu Blokun şefleri ise her zaman oportünizm ve revizyonizmin saflarında yer almıştır. 5 

H.Yolu'nun tabanda "araştırıyoruz" diye açtığı, Üç Dünya Teorisi tartışmaları özünde Marksizmi kabul edip etmeme tartışmalarıydı. Şefler, üç Dünya Teorisini sinsice reddetmeleri karşısında direnen arkadaşlara, "kabul etseniz de Halkın Yolu içinde kalın, bu demokratik merkeziyetçiliktir" diyorlardı. Bu tavrın demokrasi degil liberalizm olduğunu söyledik, 

Son günlerde Halkın Yolu içinde üç 


ğildi? 
Bugün birçok samimi arkadaş, meseleye duygu- 


sal yönden yaklaşıyor. 
Duygularımızın yerine gerçekleri koymalıyız. Cereyanı göğüslemek çok önemlidir. Azim, enerji, kararlılık, fedakarlık gibi kavramlar, hangi sınıfa hizmet ettiklerine göre değerlendirilirler. Bu yüzden biz, oportünist ve revizyonist temeli yıkmalı ve Marksizm-Leninizm-Mao 
Zedungs Düşüncesi temelinde birleşmeliyiz. Bugün 
H.Yolu saflarında tek bir saat kalmak, proleter devrimci harekete zarar vermektir. 

H.Yolu ndaki devrimci rkadaşlara sesleniyorum; 
Tekkeleri o AYDINLIK'ın doğru çizgisine getirmek için mücadelenin yolu, tekke duvarlarını yıkarak proletarya hareketine kaalmaktır. 

YAŞASIN PROLETER 
DEVRİMCİ AYDINLIK! 


Halis Yavuz İzmit Cezaevi 


“HALKIN GÜCÜ” Nü 
TERKEDEN BİR DEVRİMCİ 


Ben, 1975 yılından beri Halkın Gücü siyasetinin görüşlerini savunuyorum. Bunun nedeni, devrimei fikirleri araştırıp incelemeden feodal bağlarla bu siyaseti savunmamdır. 

Tasfiyeciler, herkeste olduğu gibi bende de AYDINLIK düşmanlığını körüklediler. Proletaryanını büyük önderlerinden Şefik Hüsnü'ye oportünist diye saldırıyor, İ. Kaypakkaya'yı abartarak övüyorlardı. İ. Kaypakkaya'nın oportünist görüşlerin- den başka hiç bir siyaseti inceleme imkanı vermediler. Fakat tasfiyecilerin gerçek yüzünü görmemi engelleyemediler. AYDINLIK siyasetini araştırarak, tasfiyecilerin AYDINLIK düşmanlığını neden körüklediğini açık bir şekilde gördüm. 

Şimdi ben, benim gibi olan, feodal bağlarla tasfiyecilerin safinda kalan arkadaşlara sesleniyorum: Her türlü oportünist görüşü terkederek, AYDINLIK'ın proleter devrimci bayrağı altında birleşelim. 

İstanbul'dan Celal 


amsun'da Kurtuleş grubunu terkederek proleter devrimci saflara geçen Bekir Yılmaz, Kurtuluşçuların saldırısına uğradı, Bekir Yılmaz'ın dergimize gönderdiği mektubu aynen yayınlıyoruz: 

"Bir süre önce özeleştiri yaparak KSD'nin revizyonist çizgisini terk edip AYDINLIK'ın devrimci saflarına katılmıştım. 

Bu nedenle bana diş bileyen KSD'liler 5 Ocak 
1978 günü bir arkadaşın 
dükkanında yalnız otururken, 10 kişilik bir grupla geldiler v2 benle konuşmak istediklerini söyledi- 


e a a dali ği © 


ler, Niyetleri suratlarından belli idi. Ben de dükkana zarar gelmemesi için kahvede konuşmayı önerdim. 
Kabul ettiler. 

“Tam dükkanın kapısını kapatmıştım ki, kollarıma girdiler ve direnmeme rağmen beni bir ara sokağa sokarak, tıpkı faşistler gibi üstümü aradılar. 'Sen bize şef diyormuşsun, milyonerlere özendiğimizi ve yarraydınlar olduğumuzu söylüyormuşsun, bir daha böyle bir şey duymayalım yoksa senin ağzını burnunu dağıtırız, seni yok ederiz' diye tehditler savurdular. 

“Eğer, revizyonist tekkelerinde bir tek devrimci bi- 


rakınayana kadar mücadele edecek olan proleter devrimcileri, tokatlayarak yıldıracaklarını, 5:10 kişiyle kaba kuvvete dayanarak devrimcilere hesap sorabileceklerini ve her gün bir yerinde bir tuğla sökülen duvar misali dağılan tekkelerini ve derebeyliklerini bu şekilde koruyabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bizler her şart altında orevizyonist-oportünist tekkelerde bir tek devrimci kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 


"Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi! " 

Bekir Yılmaz, Samsun 


Dünya Teorisini kabul eğilimlerinin geliştiğini duyuyoruz. Tekkelerinin çökmesi ve tabanlarındaki dürüst unsurların AYDIN-LIK saflarında birleşmelerini engellemek için bu sinsi oyuna başvurmaktadırlar. Bu bir oyalama taktiğidir. Çünkü onlar, Üç Dünya Teorisini bir süs olarak görmektedirler. Halkın Yolu, üç Dünya Teorisini kabul etse dahi objektif olarak bir varlık sebebi yoktur. Tek yapacağı şey, tekkesini yıkıp proletaryanın devrimci bayrağı altında birleşmektir, 

üçlü Blokun, özellikle de Halkın Yolu' aun sahte teorisyenlerinin bütün taktiklerine cesaretle karşı koyalım. Onların, Marksizm yerine revizyonizmi, devrimci siyaset yerine siyasetsizliği savunduklarını birlikten değil, bölünmeden yana olduklarını tüm devrimcilere kavratalım. 

Bütün devrimci arkadaşları Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini Türkiye gerçeği ile birleştiren AYDINLIK'ın doğru devrimci siyasetinde birleşmeye çagırıyoruz. 

Adana'dan 15 Devrimci 


TiP'ten ayrılan bir 


E devrimcinin 


çağrısı 


SAMSUN'DA KURTULUŞÇULAR se ririn cebe neesne ranı DEVRİMCİ SAFLARA KATILAN 
B.YILMAZ'A SALDIRDILAR! 


lıydım. TİP'in siyasetini beğenmeyerek ayrıldım. TİP'ten ayrıldıktan sonra, çeşitli baskılara maruz kaldım. 
Bir gün önüm kesilerek neden ayrıldığım soruldu. Siyasetlerini benimsemediğimi söylediğimde, sonumun kötü olacağını söyleyerek tehdit ettiler. Ben de 8 ay gibi bir zamanda bana hiç bir şey vermediklerini söyleyince "Bizim partimizi eleştirenin anasını...... " diye küfür ettiler. 
Onların yüzünden girdiğim her işten çıkarılıy orum. 


TİP'lilerin bu tutumu karşısında, kendilerinin Lenin'in "Parti Öğretisi" ile Doğu Perinçek'in "Doğru Eylem Nedir " adlı kitapları öokumafarım tavsiye ettim. Onlar ise bana okuma- nın yararlı olmadığını söylediler. Revizyonistlerin bu tutumu üzerine, teori olmadan pratiğin olmayacağını belirttim. 


Bu konuşmadan sonra TİP'liler büsbütün azarak üzerime yürüdüler. 
TİP'deki bütün arkadaşların prole- 


: taryanın devrimci bayrağı altında bir- 
:leşmelerini istiyorum. 


GEBZE'DEN BİR DEVRİMCİ 


sanat» edebiyat 
> AFRİKA ŞiiRi 


ÖFKEYLE KALK AYAĞA (5 


Bir Zimbalveşiiri . 


Hey bacım, kardeşim benim, 
Neye yarar ellerin, 
Kıramadıktan sonra 
Zincirini 

Zulmün ve sömürünün! 


Hey bacım, kardeşim benim, 

Neye yarar gözlerin, 

Göremedikten sonra 

Yakılıp 

Yağmalandığını ülkenin 

Zulüm ve sömürünün ayakları altında! 


Hey bacım, kardeşim benim, 
Neye yarar kulakların, 
Duyamadıktan sonra 

Yükselen sesleri 

Zindanlardan, işkence odalarından 
Ve toplama kamplarından! 


Hey bacım, kardeşim benim, 
Ne suç işlemiş ki, 

Bu cefayı reva görürler halkıma 
Doğup büyüdüğü topraklarda! 


Hey bacım, kardeşim benim, 
Ahın yerde kalmasın! 

Silah elde doğrul yerinden r 
Savaş kurtuluşu uğruna halkının! $f 


Hey bacım, kardeşim benim, 

Gd katıl ulusal kurtuluş güçlerine! 
Öfkeyle kalk ayağa 

Çıksın diye aydınlığa 

Zimbabve! 


(TÜRKÇESİ: CELAL ÜSTER) 


Cem Karaca 1 Mayıs’ ı plak yaptı 


Cem Karaca, Sarper Özsan in *i Mayıs ve "Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selini” adlı bestelerini plak haline getirdi. Plakta Cem Karaca ya Dervişan topluluğu eşlik ediyor. Plağın kapağında, Cem Karaca hın bu iki bes teyle ilgili sözleri ve Sarper Özsan İn devrimci müzik konusundaki görüşleri yer alıyor. 

Cem Karaca, plağı şu sözlerle tanımlıyor : 

"Bu plak radyolarımızda çalmaz, televizyonda da izleyemezsiniz. Ancak bir yürüyüşte yüz binler söyler bir ağızdan; yarını nasırlı elleri, pırıltdı beyinleri ve gereğinde balyoz gibi yumruklarıyla kuracak olan işçi, emekçi, köylü ve yiğit halkımız söyler.” 

Sarper Özsan ise devrimci müzik konusundaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: 

"Devrimci müzik, toplumun hayatının ve mücadelesinin devrimci bir gözle yansımasıdır. Bu müzik aynı zamanda devrimci hareketin gelişmesine de yardımcı olur. Çünkü proletaryanın devrimci ideolojisini ve siyasetlerini benimsemiştir. 

“Devrimci müzik, bugün muhtevada emperyalizme, faşizme, feodolizme ve revizyonizme karşıdır. Bu devrimci muhteva ise bugin esas olarak halk müziğinin ezgi yapısı ve biçimleri içinde ya da bu temel üzerinde geliştirilecek yeni biçimler içinde sunulmalıdır. 

Özetlersek, en genel anlamda devrimci müzik, muhtevada devrimci, biçimde ise mili olan müziktir. " 


SİNE-SEN: 


Türk sineması bünyesinde 1976'da dernekler şeklinde başlayan örgütlenme çabaları, 5 Ocak 1978'de Sinema Emekçileri Sendikasının (SİNE—SEN) kuruluşu ile yeni bir aşamaya ulaştı. Yeşilçam'da bundan önce de birkaç sendikalaşma girişimi olmuş, ama bu sendikalar sinemanın tüm çalışanlarını örgütleyemediği gibi, etkili bir çalışma da ortaya koyamamıştı. Bugün SİNE—SEN yöneticileri bu güç işi başaracaklarını , sinemanın tek ve güçlü (o sendikasını yaratacaklarını belirtiyorlar. SİNE— SEN, en başta Yeşilçam'ın tüm çalışanlarının sosyal güvencesi için mücadele verecek. Ayrıca sinema üzerindeki sansür ve benzeri anti- demokratik baskıların ortadan kaldırılması, demokratik bir sinema yasasının çıkarılması, sinema sanayisinin yabancı ülkelere bağımlılığının kalkması, sinema sanatının ulusal değerlerimiz ve halk kültürü ile bağlarının sağlanması ve gelişmesi için çalışmalar yäpılması amaçlanıyor. SİNE—SEN'in genel başkanlığına set teknisyeni Mevlut Ekinci seçildi. 


Sinema emekçilerinin hakları için mücadele vereceğiz 


TE 


ÖZGÜRLÜĞÜN ZİNCİRİ 


Aya Hamidu 
Titremiştik 
Aşağılık bir korkuyla değil 
Ama uzun sirmüş bir öfkeyle Zenginliklerimizin yağma edilişi karşısında da! 


Bugünse anladık: 

Vietnamlı, kendi bataklıklarında, Latin Amerikalı, kendi dağlarında, Filistinli, basık çölünde, 

Angolalı, balta girmemiş ormanlarında, Eli yapışmış sımsıkı tüfeğe 

Gösteriyor doğru yolu ezilmişlere! 


İşçi dersen fabrikasından, 

Köylü dersen tarlasından, 

Yurtsever öğrenci dersen okulundan Uzatıyor elini onlara! 


Bakın upuzun bir zincir, 

Ezilenlerin zinciri, sömürülenlerin zinciri, Çifte su verilmiş çedikten bir zincir, Zalimleri sonsuza dek bağlayacak olan zincir. 


Şimdi artık geçti o dönemler, 

Sizin o Berlin ve Versailles şölenlerinizin çağı, Oburca iştahlarınızı doyurmak için 

Afrika Yı ve Asya Yı bölüştüğünüz dönemler! 


Nasil da ağır gelirdi zincirleriniz Bitkin ayaklarımıza 
Yaralı ellerimize! 


Nasıl da soğuktu, buz keserdi 
Bizi tıktığınız zindanlar, mapusaneler! 


Tanrınızın adına boynumuza astığınız muskalar Nasıl da ağır gelirdi boynumuza! 


Nasıl da uzundu, upuzun, 
Tedirgin uykularımızın geceleri! 


Tapınaklarınızda gülmüştük 
Sizin tanrı oğlunuzun putları karşısında, Eskiden kalma büyücülerinizin ve ermişlerinizin. 


(TÜRKÇESİ: ERAY CANBERK) 


TYS, Rus yazarlarını 


ağırlamaya devam ediyor 


Türkiye Yazarlar Sendikası, geçen yıl düzenlediği Nazım Hikmet Gecesinde, elini Brej nev'in bedemeleri İGD yöneticilerine vermiş ve sonunda kolunu kaptırmıştı, HALKIN SE-Sİ dergisi, İGD yöneticilerinin Türkiyeli yazarların cebinden çaldığı paraların hesabını sormuş, Rus uşaklarının hırsızlığını açığa çıkarmıştı. Bu olay bir gerçeği ortaya koyuyordu: Bugün yurdumuzda, sosyal-emperyalistlerin kültürel saldırı siyasetine hizmet eden hiç bir kuruluşa güvenilemez. 


Oysa TYS'nin son haftalardaki çalışmaları, bu önemli tecrübeden en küçük bir ders çıkarılmadığını kanıtlamaktadır. TYS yöneticileri, Sovyet Yazarlar Birliğinin uydu kuruluşlarından biri olan Bulgar Yazarlar Birliğiyle anlaşma imzalamaya, revizyonist Sovyet yazarlarını ülkemizde ağırlamaya ve sahte Barış Derneğinin işbirlikçi faaliyetlerine alet olmaya devam etmektedirler. 


Geçugimiz 19 Ocak günü, TYS'nin konuğu olarak ülkemize gelen üç Sovyet yazarı için İstanbul Tabib Odasında bir basın toplantısı düzenlendi. Üç kişilik Sovyet yazarlar heyetine, mizah yazarı Leonid Lenç başkanlık ediyordu. Kimdi bu L. Lenç? L. Lenç'in kim olduğunu, Milliyet Sanat Dergisinde A. Behramoğlu ile yaptığı konuşmadan öğreniyoruz. 
Şöyle diyor Lehç: "Beni SSCB Yazarlar Birliğine öneren kişilerin Mihail Zoşçenko ve Y. 
Petrov olduğunu söylemem, yeterli bir yanıt olacaktır sanırım. Sovyet gülmece edebiyatı ve bu arada benim yazarlığım, onların açtığı yollarda gelişti." Evet, kendisinin açıkça belirttiği gibi L. Lenç, Lenin'in ve Stalin'in Bolşevik Partisinin düşmanı, karşı-devrimci mizah yazarı Zoşçenko'nun günümüzdeki mirasçısıdır. Lenç'in, Sovyetler Birliği'ndeki proletarya diktatörlüğü döneminde yaratılan proleter devrimci sanatla, Ayzenştaynların, N. 
Ostrovskilerin, Mayakovskilerin sanatıyla uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Bakın, onun kendisine yol gösterici olarak seçtiği Zoşçenko hakkında, Bolşevik Partisinin önderlerinden Jdanov ne diyor: "Zoşçenko'nun 'eser'ine damgasını vuran Şey, Sovyet halkını tembd, aptal ve kaba saba göstermektir. Bütün bayağı küçük burjuvalar gibi Zoşçenko da, hayatın en aşağılık ve en değersiz yanlarını konu alır. 
Zoşçenko, Bir Maymunun Serüyenlerinde ortaya koyduğu gibi, Sovyet yaşantısıyla, gelenekleriyle ve halkıyla alay etmeyi ve bu alayı ucuz eğlence ve boş hiciv perdesi altında gizlemeyi alışkanlık haline getirmiştir." İşte L. Lenç, Sovyetler Birliği'nde proletarya diktatörlüğünü yıkan Kruşçev-Brejnev kliğinin iktidarı gasbetmesinden sonra da revizyonistler tarafından bâş tacı edilen Zoşçenko gibi gerici yazarların takipçisidir. Bu tür yazarlarla kurulacak ilişkilerin, Türkiye yazarlarına ne hayrı dokunabilir? 

Sovyet yazarlarının ülkemize asil geliş nenedi, sahte Barış Demeğinin 20 Ocak günü düzenlediği Nazım Hikmet Gecesinde anlaşıldı. Gecede, dernek başkanı M. Dikerdem ïn ardından ikincı konuşmayı L. Lenç yaptı. 
Efendilerinin mikrofon başına geldiğini gören İGD'li besdemeler hemen Sahibinin Sesi markalı plağı döndürmeye başladılar: "'Yaşasın Rusya!" Evet, emekçi halkımızın bağımsızlık ve devrim yolunda ilerlediği bir dönemle, bu gecede sahte barış konuşmalarından ve 'atan satıcısı çığlıklarından başka hiç bir şeye rastlanmadı. Gerek Nazım Hikmet, gerekse Türkiye Yazarlar Sendikası bir kere daha Sovyet sosyal-emperyalizminin ülkemiz üzerindeki hegemonyacı faaliyetlerine alet À 
edildi 4 

Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye yazarlarının örgütüdür. Yazarlarımız, kendi sendikalarının, İGD ,İKD ve sahte Barış Derneği gibi Rus sosyal-emperyalistlerinin acentalığını yapan örgütlerden yakasını sıyıtmasını istemektedir. Türkiyeli yazarların sendikası, revizyonist yazarların önünde eğilmemeli, "Yaşasın Rusya" çığlıkları atmaktan ve gecelerden elde edilen paraları iç etmekten başka bir şey bilmeyenlerin aleti olmamalıdır. TYS Yönetim Kurulunun, İGD'li bedemelerin hiç bir kültür faaliyetine katılınmaması yolunda aldığı tavsiye kararı titizlikle uygulanmalıdır. Devrim düşmanlarıyla, hırsızlarla kurulan ilişkilerden vazgeçilmeli, gerçek sosyalist ülkelerin ve Üçüncü Dünya ülkelerinin yazar örgütleriyle ilişki kurmak üzere girişimde bulunulmalıdır. 
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isviçre Komünist Partisi Marksist-Leninist in 
2. Kongresi başarıyla sonuçlandı 


İsviçre Komünist Partisi Marksist - Leninist'in 2. 
Kongresi Aralık ayı içinde başarıyla yapılmıştır. İsviçre Komünist Partisi Marksist - Leninist Merkez Komitesinin, Octobre dergisinin Ocak 1978 tarihli, 
118. sayısında yayınlanan 1.1.1978 tarihli basın bildirisini aşağıda sunuyoruz. 


İşçi sınıfını, bütün yoldaşlara, ülke içindeki ve yurt dışındaki bütün dostlara! 

İsviçre Komünist Partisi Marksist -Leninist'in 2. 
Kongresinin başarıyla sonuçlandığı haberini bildirmekten sevinç duyuyoruz. 2. Kongre Aralık ayının içinde yapıldı. Kongre, bir gin siren yoğun bir çalışma boyunca Partinin İsviçre 'deki bütün hücrelerinin delegelerini topladı. Kongre çalışmalarına, Partinin büyük ideolojik ve siyasi birliği militan ve dostça bir hava hakim oldu. * 


İKP/JML 2. Kongresinin muhtevası şunlardı : a)İKP/ ML'nin Programı, b) İKP/ML'nin yeni Tüzüğü c) İKP/ ML'nin yeni Merkez Komitesinin seçilmesi. Kongrede, bu üç koruda, 1. Merkez Komitesinin önerileri temelinde, bütün delegelerin oy birliği sağlandı. 

2. Kongrenin en önemli başarısı bir program belirlemiş olmasıdır. İKP/ML'nin Programı, Parti çizgisinin, berrak ve yoğun bir ifadesi olan bir belgedir. Bu belge Partiyi bağlamaktadır. Bu Program, Parti çizgisinin o luşması içinuzun bir dönem boyunca verilen mücadelenin muzaffer bir sonucudur. Parti çizgisi, bir yandan kuruluş kongresini takip eden altı yi boyunca Octobre'de yayınlanan bir dizi program ön çalışması 
niteliğindeki metinlerle, öte yandan 1976 - 1977 
yıllarında Parti içinde Merkez Komitesi tarafından yönetilen bir program tartışmasıyla oluşturuldu. 

İKP/ML'nin, Programı, Partinin Marksizm - Leninizmi, ülkemizin şartlarına, ülkenin ve uluslârarası durumun tahliline, sosyalizm ve Kızıl İsviçre uğruna verilen devrimci mücadelenin strateji ve taktiklerine uygulamada gerçekleştirdiği ilerlemeleri belgelemektedir. 

P/ML, revizyonizme karşı mücadeleyi esas ideolojik görev olarak ele alır. Bu göreve sarılarak, uluslararası durumu ve ülkenin durumunu daha iyi kavradık. 
İki diper devlet, Sovyetler Birliği ve ABD'yi devrimimizin baş dişmanları olarak görüyoruz. Üç Dünya tahlilini ve stratejisini, bugünkü sınıf mücadelesinin doğru Marksist - Leninist çizgisi olarak değerlendiriyoruz. 
Revizyonizmi, işçi sınıfının baş dişmanı olarak görüyoruz. Partinin kaydettiği gelişmeler, revizyonizme karşı verilen mücadelenin ürünü dir. 

İKP/ML'nin 2. Kongresi Mao Zedung'a ithaf edilmiştir. Marksizm - Leninizm - Mao Zedung Düşüncesi Partimizin ideolojik temelidir; Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung öğretmenlerimizdir. Mao Zedungüun ideolojik ve siyasi katkısı, İKP/ML'nin revizyonizme karşı yürüttüğü mücadelede çok önemli bir silahtır; bu, işçi sınıfının, halkların ve ülkelerin sosyal emperyalizme, emperyalizme ve kapitalizme karşı verdiği mücadelede çok önemli bir silahtır. İKP/ML' nin 2. Kongresi ve Programımız, Marksizm - Leninizm - Mao Zeding Düşüncesini Isviçre devriminin koşullarına uygulamada kaydettiğimiz büyük bir gelişmedir. Kızıl bir İsviçre uğruna yürüttüğümüz mücadelede, daha güçlenmiş olarak yeni bir aşamaya giriyoruz! 


çin Halk 
Gumhuriyeli 
Heveli 
Kamboçya yi ziyaret etii 


Çin Milli Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Teng Ying-çao başkanlığında bir Çin Halk Cumhuriyeti heyeti, Demokratik Kamboçya'ya dört gün süren bir ziyaret yaptı.Pnom Penn Havaalanında Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot tarafından karşılanan Çin heyeti, ziyareti sırasında çok sıcak, bir ilgi gördü. 

Çin heyeti onuruna 19 Ocak gecesi verilen ziyafette Demokratik Kamboçya Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Lun Ke bir konuşma yaptı. Demokratik Kamboçya' yı savunmanın, sosyalist devrimi ve sosyalist inşayı sürdürmenin, asker-sivil, tüm Kamboçya halkının görevi olduğunu açıkladı. Lun Ke daha sonra şunları söyledi? "Biz, Kamboçya halkı öteden beri kimseye provokasyon yapmadık. Buna ihtiyacımız yoktur. 
Biz, milli bağımsızlık, barış ve bloksuzluk politikasına sıkı sıkı bağlı kalarak, dünyadaki uzak ya da yakın tüm ülkelerle yakın dostluk ilişkileri kuruyoruz." 

Çin Milli Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Teng Ying-çao da konuşmasında şunları belirtti. “Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirlerinin içişlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama ile ilgili beş ilke, sosyalist ülkeler de dahil tüm ülkelerin birbirleriyle ilişkilerini ele almada uymaları gereken ana ilkedir. Kamboçya halkının, bu beş ilkede sebat ederek, ülkesinin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması haklı bir davadır. Bu dava dünya halklarının geniş sempati ve desteğini kazanmaktadır. 
Şuna eminiz ki, Kamboçya halkı ve devrimci ordusu, Kamboçya Komünist Partisinin doğru çizgisinin ışığında, anayurdu inşa ve Savunma kutsal davasında daha parlak zaferler kazanacaktır." 


Sayfa 16 


İKP Marksist - Leninist Merkez Komitesi 


AVUSTURYA KOMÜNİST BİRLİĞİNİN 1.KONGRESİ YAPILDI 


ÜÇ DUNYA TEORİSİ, 


DÜNYA DEVRİMİNİ AYDINLATIYOR! 


Avusturya Komünist Birliğinin 
1. Olağan Milli Kongresi 6-8 Ocak tarihleri arasında toplanmış tir. 
Kongre Bildirisini kısaltarak aşağıda sunuyoruz: 

Avusturya Komünist Birliğinin 
1. Olağan Miili Kongresi 6-8 Ocak 
1978 tarihleri arasında Viyana'da 
toplandı. Delegelerin yüzde 61'ini işçiler ve sıradan büro işçileri oluşturuyordu. 

Kongre, çalışmalarına başlamadan önce, çağımızın en büyük Marksist-Leninisti Mao Zedung yoldaşın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. 

1. Olağan Milli Kongre, Avusturya Komünist Birliğinin kuruluşundan on yedi ay sonra toplanmaktadır. Kongre, sömürgeciliğe, emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı şiddetli mücadelelerin verildiği ve Avusturya'da sınıf çelişmelerinin hızla keskinleştiği şartlarda,» Avusturya Marksist-Leninist hareketinin durumunda geniş kapsamlı değişikliklerin olduğu bir dönemde toplanmaktadır; bu dönem Avusturya Komünist Birliğinin, ideolojik, siyasi ve örgütsel inşasının, kuruluştan bu yana, ilk aşamayı geride bıraktığı bir dönemdir. 

Kongre, örgütümüzün esas görevinin, Avusturya işçi sınıfının yeni bir Marksist- Leninist öncü partisinin inşası için mücadele olduğunu vurgulamıştır. 

Revizyonizmle bağlarını tamamen kopartmayan ve sonunda kendileri de yozlaşan eski Marksist-Leninist örgütlerin yerine, daha güçlü ve gündemdeki görevler için ideolojik, siyasi ve örgütsel bakımlardan çok daha iyi teçhizatlı yeni örgütlü güçler geçmiştir. Örgütümüzün doğması ve gelişmesi de bunun bir kanıtıdır ve her gün yeniden kanıtlanmaktadır. 

üç Dünya Teorisi, dünya proletaryasının ve halkların, bugün halk- 


ların uluslararası baş düşmanları olan iki süper devlete karşı nasıl başarıyla mücadele etmeleri, bu mücadelede nasıl birleşmeleri ve baş düşmanlara karşı en geniş cepheyi nasıl inşa etmeleri gerektiğine ışık tutuyor, bunun yolunu aydınlatıyor. Üç Dünya Teorisi, emperyalizme, gericiliğe ve savaşa karşı dünya devriminin güçlerini geliştirmeyi amaçlamakta ve hem ideolojik olarak hem de pratikte, buna önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır, 

1. Olağan Milli Kongre, örgütümüzün temel silahları olan Program. 
ve Tüzüğü, daha da berraklaştırdı. 
Programda yapılan en önemli değişiklikler, Avusturya'nın uluslararası 


, konumunun daha da açık ve tam olarak tanımlanması, aynı şekilde uluslararası sınıf mücadelesindeki görevlerimizi ve Avusturya'daki sımf mücadelesini uluslararası sınıf mücadelesi ile birleştirme konusunda daha da açıklık getirilmesi ve Avusturya'daki milli azınlıklarla ilgili bölümün değiştirilmesidir. 

Komünistler, milli bağımsızlık için savaşıyorlar ve bu mücadeleyi, Avusturya'da sosyalist devrim mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak sirdürüyorlar. Sosyalist devrim, Avusturya'nın diğer milletlerle arasındaki her türlü ezen ve sömüren ilişkilerini tasfiye ederek, ülkenin vin bağımsızlığını gerçekleştirecekr. 


Sri Lanka Komünist Partisi: 


üç Dünya Teorisi, dünya proletaryasının 


bütün mücadelelerde uyguladığı doğru bir teoridir 


Sri Lanka Komünist Partisi Sekreterliği geçenlerde yaptığı bir açıklamada Üç Dünya Teorisini savundu. Açıklamada şöyle denilmektedir. 

"üç Dünya Teorisi, günümüzdeki uluslararası duruma tamamen uygundur. Bu teori proletaryaya, baş düşrnanları tecrit etmede ve onlara karşı birleşilmesi 


mümkün olan bütün kuvvetlerle birleşmede doğru bir yönelim veriyor. Bu teori dünya proletaryasının bütün mücadelelerde uyguladığı doğru bir teoridir." 

Açıklamada, iki süper devlete karşı dünya birleşik cephesi- nin kurulması için Üç Dünya Teorisinin Zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. 


